
WEINIG VLUCHTELINGEN IN DE WEST

'heb ik de laatste dagen verzoeken tot toelating van deze personen' (de zes-en-
tachtig, niet de vijf-en-twintig) 'ontvangen welke ik echter alle heb moeten
afwijzen daar Curaçao niet in staat is, deze vluchtelingen te herbergen en het
maar al te duidelijk is dat zij nimmer van hier zullen weggaan.'! De onwillag
er duimendik boven op. De regering legde zich niet bij die afwijzing neer en
Wouters moest de vluchtelingen toelaten. 'Regering', zo seinde van Kleffens
aan Loudon, de gezant in Washington, 'besloot uit menslievendheid betrok-
ken zes-en-tachtig vluchtelingen tijdelijk Curaçao toelaten ofschoon geen
logies aldaar beschikbaar' (dat had Wouters bericht). 'Gelieve Amerikaanse
regering dringend verzoeken, Curaçao van een evenredig aantal ontlasten
daar toestand anders onhoudbaar stop laat aan u over menslievend optreden
Nederlandse regering propagandistisch te benuuen.P Weer kostte die toe-
lating Curaçao geen cent: voorzover de Tsjechische regering de verblijf-
kosten niet voor haar rekening nam, deed de Joint dat."
In '42 ontstond een veel algemener en acuter dreiging. Medio juli' 42 be-

gonnen de Duitsers, een deel van de in Frankrijk aanwezige Joden naar Ausch-
witz-Birkenau te deporteren; de Joodse vluchtelingen uit Nederland die
zich toen in Vichy-Frankrijk bevonden, ca. duizend, verkeerden in evident
gevaar: het was denkbaar dat Vichy-Frankrijk, dat niet door de Duitsers
bezet was maar waar nog scherpere anti-Joodse verordeningen golden dan in
bezet Frankrijk, het deporteren van de daar aanwezige Joden zou toelaten-
denkbaar was óók dat de Duitsers vroeg oflaat tot de bezetting van onbezet
Frankrijk zouden overgaan. Dubbel noodzakelijk was het nu dat de West
voor vluchtelingen uit Europa, in de eerste plaats al voor de Nederlandse
staatsburgers onder hen, geopend werd. Op Kasteel, pas in functie getreden,
deed de regering geen beroep - het kan zijn dat zij dat naliet doordat de
gouverneur van Suriname, Kielstra, haar in april' 42 had doen weten dat
Suriname plaats kon bieden aan honderdvijftig vluchtelingen en doordat
in september zijn plaatsvervanger mr. Brons (Kielstra was toen in Amerika)
op een dringend verzoek van van Mook geantwoord had dat er nog duizend
meer konden komen; om hen allen te kunnen opvangen, moesten evenwel
eerst bouwmaterialen en huisraad uit de Verenigde Staten aangevoerd
worden en dat zou vier maanden vergen.

Geen elfhonderdvijftig of duizend vluchtelingen arriveerden in Suriname,
maar in eerste instantie slechts honderddrie-en-twintig, hoofdzakelijk Oost-

1 Telegram, 14 nov. 1941, van G. J. J.Wouters aan Welter (a.v., 10268). 2 Tele-
gram, 18 nov. 1941, van van Kleffens aan A. Loudon (a.v., 10305). 3 Meer dan
vijftig van deze zes-en-tachtig vluchtelingen hebben in de zomer van' 42 Curaçao
kunnen verlaten.
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