
DOORVECHTEN!

europese Joden die wel Nederlands staatsburger waren maar van wie de
mannen vóór 10 mei' 40 in de regel als diamantair werkzaam waren geweest
in Antwerpen; het Portugese schip 'Nyassa' bracht hen naar Paramaribo.
'Zij kwamen', aldus later mr. Brons, "s nachts aan' (in de Kerstnacht), 'daar
ben ik nog bij geweest. Zij vonden het heerlijk dat zij nu op Nederlands
grondgebied waren; tot laat in de nacht hebben zij het Wilhelmus zitten
zingen."!

Zes weken eerder had Hitler Vichy-Frankrijk bezet en talloze Nederlandse
vluchtelingen, onder wie ca. duizend Joden, zaten er in de val.

1GetuigeJ. C. Brons, Enq., dl. VI c, p. I023.
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