HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

fictief bemanningslid?, hetzij als verstekeling ; het kwam echter ook wel voor
dat ‘echte’ bemanningsleden, eenmaal in een Zweedse haven aangekomen,
hun schip verlieten met de bedoeling, door de lucht naar Engeland vervoerd
te worden. Er zijn dus naar verhouding onder de Engelandvaarders in
Zweden veel schepelingen geweest en daaruit moeten wij het verklaren dat
van de Engelandvaarders die bij de marine in dienst traden, zovelen (bijna
40%) uit Zweden afkomstig zijn geweest: onder hen waren, gelijk gezegd,
talrijken (de ‘echte’ schepelingen) voor wie althans de ontsnapping uit
Nederland geen probleem gevormd had.

Ontsnapping over land was onder alle omstandigheden moeilijk: men
moest, als men zich bij de Nederlandse strijdkrachten wilde voegen, Spanje
en Portugal bereiken. Ging men rechtstreeks, dan vergde dat het overschrij-
den van vier grenzen: de Nederlands-Belgische, de Belgisch-Franse, de
Franse demarcatielijn tussen bezet en onbezet Frankrijk (die lijn bleef in
november ‘42 in stand, toen de Duitsers tot de bezetting van Vichy-
Frankrijk overgingen) en tenslotte de Frans-Spaanse grens; nam men de
omweg via Zwitserland, dan kwamen er nog twee grenzen bij: de Frans-
Zwitserse om Zwitserland binnen te komen en de Zwitsers-Franse om het
weer te verlaten. En er was dan nog een vijfde, resp. zevende grens voor
diegenen die uit Spanje Portugal moesten binnenkomen: de Spaans-
Portugese.

In al die landen die wij noemden: Zweden, Belgié, bezet en onbezet
Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal, moest men onderdak vinden
en had men geld nodig. Even nodig waren officiéle papieren: een verblijfs-
vergunning in Zweden, onbezet Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal;
zulk een verblijfsvergunning kregen diegenen die uit Nederland ontsnapt
waren, natuurlijk nooit in bezet Belgié en bezet Frankrijk; daar hadden zij
nagemaakte papieren nodig. Problemen te over dus! En problemen van de
aanvang af.

Wie als Nederlander een Nederlandse grenspost normaal wilde passeren,
moest niet alleen een persoonsbewijs en een geldig paspoort bezitten
maar ook een verlofpas van een van de Ein- und Ausreisestellen van het
Reichskommissariat; bezat men een van die documenten niet, dan moest men
een nagemaakt kunnen tonen; ontbrak dat, dan diende men zich
in een trein of een vrachtauto te verbergen of te trachten, in de regel
met hulp van grensbewoners, tersluiks de grens te passeren. In Belgié en

1 Enkele Engelandvaarders hebben als fictief bemanningslid van een bij de Rijn-
vaart ingedeeld schip Zwitserland weten te bereiken.
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