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werd evenwel steeds gepatrouilleerd, in Duits-bezette gebieden ook door
Duitsers; dergelijke patrouilles hadden vaak honden bij zich. Misschien was
die bewaking nergens scherper dan in de Pyreneeën - een gebergte dat ook
al door zijn geografische gesteldheid moeilijk te passeren was. De Pyreneeën
kennen namelijk geen noord-zuid lopende lengtedalen: wie Spanje wilde
bereiken, moest dus afwisselend over grote afstanden klimmen en dalen,
vele malen achtereen, en daarbij de dorpen, waar zich steeds politie bevond,
vermijden. Zonder een gids was dat praktisch ondoenlijk, maar, aldus Jean
Weidner, leider van de ontsnappings-organisatie 'Dutch-Paris': 'vooral aan
de Spaanse grens waren gidsen die echte bandieten waren. Die wilden geld
verdienen. De meesten van deze passeurs waren zeer onbetrouwbaar'< - na-
tuurlijk waren er ook op wie men kon bouwen als op een rots.
illegale grensoverschrijdingen geschiedden in de regel des nachts en ook

bij de lange tocht door de Pyreneeën moesten grote gedeelten van het par-
cours des nachts worden afgelegd, althans terwijl het donker was. In de
zomer waren de nachten er veelal te kort voor, maar in de lente en de herfst
(in de winter was een overtocht praktisch uitgesloten) kon het in de bergen
ijskoud zijn en lag er bovendien vaak een dik pak sneeuw.

Zo begon, om een enkel voorbeeld te geven (er zal nog een tweede volgen
wanneer wij later in dit deel van Heuven Goedharts tocht naar Engeland
beschrijven), eind oktober '43 een groep waarbij zich enkele Nederlanders
bevonden, op een avond om negen uur de eerste bergrug te beklimmen.
Al in de eerste vijf uur dreigden enkele deelnemers aan de tocht het op te
geven. 'Degenen die afknapten, werden', zo schreef de Groninger student
M. H. Rutteman, 'met cognac en wat boter weer opgekalefaterd ... Het is
ongelofelijk wat een mens kan presteren als er maar één mogelijkheid is.'
Met korte rustpozen marcheerde men berg-op berg-af, twintig uur aan één
stuk, tot vijf uur in de middag van de dag na vertrek. 'Tot onze schrik deelde
een gids ons mee dat we diezelfde avond om tien uur zouden vertrekken
voor het tweede en laatste traject. Er werd en masse geweigerd, maar het
motief dat de Moffen 's nachts vaak controleerden, hielp.' Op doorweekte
schoenen ging men verder lopen, 'wonder boven wonder kwamen we geen
patrouilles tegen.' Rutteman verloor op de tweede volledige dag van de mars
plotseling een schoenzool, 'waardoor een voet met aileen een kous en een
heel dunlaagje leer als bescherming over de scherpe keien liep. De hakken
van mijn schoenen waren vormloze klompjes geworden.' Warm eten kreeg
men natuurlijk niet, tijd om behoorlijk te slapen werd niet gegund. Op de

1Getuige]. H. Weidner, Enq., dl. IV c, p. 1505.
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