
TOCHT OVER DE PYRENEEËN

derde dag raakte Rutteman met een tweede Nederlander ('Edu') het contact
met de overigen, onder wie de gidsen, kwijt. Rutteman en zijn metgezel
wisten evenwel in welke richting zij moesten lopen. Zij bereikten tenslotte
na uren zwoegen een lange sneeuwhelling, vlak aan de Spaanse grens. 'Het
sporen trekken was', aldus Rutteman,

'zo vermoeiend door de diepe sneeuw, die nu boven onze knieën reikte, dat we
telkens elkaar moesten aflossen.Bovendien vroor het hard. De zon stond aan de
andere kant van de berg, zodat we ons niet konden veroorloven langer dan
enkele minuten te gaan zitten en zo de kans te lopen, in slaap te vallen en tc
bevriezen. Het kwam zo uit dat de een net genoeg fut had om de ander te helpen
wanneer die van uitputting neerviel. Edu had de hakken van zijn schoenen
verloren en gleed daardoor voortdurend uit ... Onze dorst groeide naarmate
we meer sneeuwen ijs aten en daarmee nam tevens onze uitputting toe. We
vorderden steeds langzamer en walmeer we opkeken naar de top, de Frans-
Spaanse grens, dachten we dat deze nooit nader kwam. Bovendien werd de
helling steeds steiler en het stijgen steeds moeilijker en gevaarlijker. Het laatste
half uur slaagden we er niet in, meer dan vijf passen te doen zonder rust. Het
woei ontzettend hard en vroor dat het kraakte' -

ondanks al die moeilijkheden werd de kam, de grens, bereikt en overschreden.
'We (hadden) vrijwel drie dagen niet ... gegeten en geslapen.' 1

Rutteman en zijn metgezel hadden nog geluk gehad ook: ze waren niet
door beren of wolven aangevallen, ze hadden niet een dag verdaan door in
de mist in een kring rond te lopen, ze waren niet door Duitse patrouilles
ontdekt en opgebracht. Diegenen met wie dat laatste wèl het geval was,
werden veelal om te beginnen door leden van die patrouilles mishandeld. Zij
kwamen dan in primitieve gevangenissen terecht, van waaruit zij naar
gevangenissen van de Sicherheitspolizei in grotere plaatsen overgebracht
werden; hier vonden dan de verhoren plaats die, als niet prompt meegedeeld
werd van welke personen en op welke adressen de gearresteerden hulp
ontvangen hadden, met de martelingen gepaard gingen die wij in ons vorige
deel (in de paragraaf 'Verhoor' in hoofdstuk 4) beschreven hebben. Het lijkt
ons niet noodzakelijk, die beschrijving te herhalen.
Wèl noodzakelijk lijkt het ons, met nadruk te onderstrepen dat praktisch

allen die uit bezet Nederland via een route over land ontsnapt waren en
eindelijk tot hun onuitsprekelijke opluchting neutraal gebied hadden bereikt,
meestal weken, ja maanden achter de rug hadden waarin zij aan ettelijke
bekende en onbekende gevaren het hoofd hadden moeten bieden en vaak het

1M. H. Rutteman in Studenten onder de bezetting (1946), p. 138-48.
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