
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

laatste restje van hun moed en doorzettingsvermogen hadden moeten bijeen-
schrapen om buiten door de Duitsers bezet gebied te komen.

*

De uit Nederland ontsnapten vielen in twee groepen uiteen: Engeland-
vaarders en vluchtelingen. Engelandvaarders waren diegenen die buiten
bezet gebied trachtten te komen teneinde zich in Engeland ter beschikking
te stellen van de Nederlandse regering - vluchtelingen waren diegenen wier
primair doel was, aan vervolging te ontkomen. Aangezien de Joden de enige
grote volksgroep waren die vervolgd werd, bestonden de vluchtelingen
nagenoeg uitsluitend uit Joden en daarom hebben wij, de verhoudingen wat
vereenvoudigend, in de titel van dit hoofdstuk van 'Joodse vluchtelingen'
gesproken. De meeste Engelandvaarders waren mannen van tamelijk jeug-
dige leeftijd, maar tot de vluchtende Joden behoorden talrijke echtparen,
vaak ook echtparen met kinderen.

Natuurlijk moet het onderscheid dat wij maakten, niet verabsoluteerd
worden. Wanneer een illegale werker die wist dat hij bij de 'SD' gesignaleerd
stond, Engeland trachtte te bereiken, was hij zowel vluchteling alsEngeland-
vaarder, en er zijn onder de gevluchte Joden niet weinigen geweest die, als
zij eenmaal in Zwitserland of Vichy-Frankrijk aangekomen waren, hun
uiterste best gingen doen om van daaruit Spanje of Portugal binnen te komen,
waar zij hoopten passage naar Engeland te vinden, hetzij direct, hetzij
(bijvoorbeeld via Curaçao en de Verenigde Staten) indirect; dan werd een
vluchteling dus Engelandvaarder. Die overgangen mogen ons er evenwel niet
toe brengen, het onderscheid dat wij maakten, uit het oog te verliezen, want
er was tussen de 'echte' Engelandvaarders en de 'echte' vluchtelingen wel
degelijk een wezenlijk verschil: de Engelandvaarders kwamen Engeland
binnen en de vluchtelingen niet. wel te verstaan: Joodse vluchtelingen die de
Noordzee overstaken, kregen natuurlijk in Engeland asyl maar na de grote
vluchtelingengolf in mei en juni '40 zijn dat uit Nederland maar heel
weinigen geweest - daarentegen kwamen met name in Zwitserland en
Vichy-Frankrijk talrijke Joodse echtparen al of niet met kinderen terecht
en voor hen was Engeland gesloten. Engeland liet alleen diegenen toe (dat
gold ook voor niet-Joden) die voor de Geallieerde oorlogvoering van belang
waren en dat laatste was bij de Joodse vluchtelingen meestal niet het geval.
Wat aan de Engelandvaarders en aan de Joodse vluchtelingen al of niet

door Nederlandse overheidsinstanties aan hulp geboden is, zullen wij in het
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