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vervolg van dit hoofdstuk land voor land beschrijven, waarbij men, zoals
blijken zal, met zes landen te maken krijgt: Zweden, Frankrijk en België,
Zwitserland, Spanje, Portugal. In Zweden zal de lezer daarbij louter Enge-
landvaarders ontmoeten, maar in de vijf andere landen Engelandvaarders èn
Joodse vluchtelingen. Er zal uit onze beschrijving blijken dat in sommige
landen aan de opvang van beide groepen veel ontbroken heeft, met name aan
die van de Joodse vluchtelingen. Dat laatste willen wij in een wat ruimer
kader plaatsen, hetwelk overigens voor de lezer niet geheel nieuw is. Toen
wij in het laatste hoofdstuk van ons vorige deel een beeld gaven van de
feitelijke hulp die door Nederlandse overheidsinstanties aan de verschillende
groepen Nederlanders geboden is die als het ware uit de Nederlandse
samenleving waren gelicht, hebben wij er al op gewezen dat de Joodse
gedeporteerden opmerkelijk weinig hulp ontvangen hebben, en in het
eerste hoofdstuk van dit deel bleek reeds dat de regering in de persoon van de
minister van koloniën Welter zich in de zomer van '40 neergelegd heeft bij
de besluiten van de gouverneurs van de Antillen en van Suriname, in beginsel
geen Joodse vluchtelingen toe te laten - besluiten, door welter zelf later
'inhumaan' genoemd, en niet ten onrechte, want er vloeide uit voort dat aan
enkele duizenden Joodse vluchtelingen die in Vichy-Frankrijk vastzaten,
door de regeringen van Spanje en Portugal geen visum verleend werd.
Dat alles doet met betrekking tot de Nederlandse regering de vraag rijzen:
wat was haar algemene houding tegenover de Joden en de Jodenvervolging?
Impliciet, soms ook expliciet, zal eenzelfde vraag straks aan de orde komen
wanneer wij het beleid van verscheidene aan haar ondergeschikte instanties
en personen gaan beschrijven - wenselijk lijkt het ons, die vraag dan eerst
ten aanzien van de regering-zelve aan de orde te stellen.

De regering en de Joden

In de geest van koningin Wilhelmina namen de Joden een bijzondere plaats
in. Zij was trots op het feit dat Nederland zo vaak aan vervolgden asyl
geboden had, zij wist dat rijke Joden aan stadhouder Willem III belangrijke
hulp verleend hadden bij zijn expeditie naar Engeland (1688), de Joden
waren voor haar het volk van het Oude Testament, zij gruwde van alle
antisemitisme. Daarover had zij het in het eerste decennium van deze eeuw
enkele malen met Duitse vorsten aan de stok gekregen. 'In bepaalde Duitse
vorstenkringen werd ik', zo vertelde zij in '56 aan haar secretarisTllijs Booy,
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