
DE KONINGIN EN DE JODEN

koningin, die alle illegale bladen woord voor woord spelde, las die artikelen
en was er bezorgd over. Dat bleek, toen de Joodse Engelandvaarder mr.
R. A. Levisson die, na uit Westerbork ontsnapt te zijn, via Spanje Engeland
had kunnen bereiken, in de lente van '44 geheel alleen door haar ontvangen
werd; hij moest haar eerst 'tot in alle finesses' vertellen van de Jodenvervol-
ging in bezet gebied, waarbij zij, aldus Levisson, 'diep ontroerd' was.
'De koningin', zo vervolgde hij,

'vroeg mij tegen het eind van het gesprek of ik bang was dat er na de oorlog
antisemitisme in Nederland zou overblijven. Ik antwoordde bevestigend.
Daarop ging zij kaarsrecht in haar stoel zitten en zei: 'Zolang er een Oranje op
de troon zit in Nederland, zal deJoden geen kwaad gedaan worden! ' '1

*

Komen wij nu tot de ministers als groep, dan willen wij er om te beginnen
opnieuw op wijzen dat men de verhouding tussen Joden en niet-Joden zoals
die in de loop van generaties in ons land gegroeid was, niet moet idealiseren.
'Er wareri', zo schreven wij in ons eerste en herhaalden wij in ons vijfde deel,
'kringen, vooral in Amsterdam, waar tussen Joden en niet-Joden complete
harmonie heerste en waarin het anders-zijn der Joden positief gewaardeerd
werd als verrijking der samenleving', maar 'in andere kringen kon de
instelling tegenover de Joden een veel negatiever accent krijgen waarbij men,
in opklimmende gradaties, Joden aanvoelde als vreemd, exclusief, geheim-
zinnig, onsympathiek, aanstootgevend, vijandig.' Er was, schreven wij ver-
der, in ons land sprake van een 'veelal latent en in vergelijking met elders
gematigd, in elk geval niet-aggressief antisemitisme' - het was vaak moeilijk
met de vinger aan te wijzen. Die afkeer van Joden kon zich nog het duidelijkst
manifesteren doordat nodeloos op iemands Joodse afkomst gewezen werd,
of doordat de slechte eigenschappen van een bepaalde Jood met die afkomst
in verband gebracht en dus aan alle Joden toegeschreven werden, of doordat
tussen Joden en niet-Joden werd gediscrimineerd ten ongunste van die
eersten. De meeste Joden maakten zich over dat milde antisemitisme geen
zorgen - misschien wel minder zorgen dan talrijke katholieken wanneer zij
op een met het antisemitisme vergelijkbaar antikatholicisme stuitten.
Wat de Joden betrof, veranderde de situatie in mei '40: Nederland was

1 R. A. Levisson: 'Verslag' (z.d.), p. 22-23 (Doe II-217, a-19).


