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pers en door andere organen van de publieke opinie wordt geboden, komt het
ons voor, niet in het belang van het rijk en van het gezag der regering te zijn,
indien de vrijheid van kritiek van Vrij Nederland zou worden aangetast.’

De discussies in de ministerraad weergevend, willen wij uiteraard niet
bestrijden, dat de raad het recht had, tegen de inhoud van Vrij Nederland
bezwaar te hebben, maar wij achten de daarbij gebruikte bewoordingen
(Toodse inslag’, ‘te overwegend Joods’, ‘nogal Israélietisch getint’) even
irrelevant als kwalijk. Ministers waren overigens de enigen niet die bjj tijd en
wijle van een zekere afkeer van Joden getuigden. Er heerste binnen de
Irene-brigade een zekere mate van antisemitisme, Vrij Nederland heette er
bij sommigen ‘een Jodenkrant’ (van Blankenstein beklaagde er zich over bij
Dijxhoorn) en sommige Joden, met name Meyer Sluijser, meenden dat
speciaal het milieu van Buitenlandse Zaken nog altijd niet vrij was van het
antisemitisme dat in het begin van de eeuw mr. L. E. Visser, de latere presi-
dent van de Hoge Raad, er toe gebracht had, de dienst van het departement
te verlaten. In ’43 in dispuut gewikkeld met de waarnemend secretaris-
generaal van Buitenlandse Zaken, van Bylandt, kreeg Sluijser van deze te
horen dat hij ‘helemaal geen antisemiet’ was, maar dat hij toch nooit een
Jood tot gezant benoemd wilde zien en dat hij in een betoog van van Blan-
kenstein ‘een typisch Joodse gedachtengang’ aangetroffen had.? In diezelfde
tijd vernam Sluijser van Pelts adjunct D. J. F. de Man, ‘dat graaf van Bylandt
niet zoveel Joden bij de RVD wilde hebben’® — inderdaad ging de leiding
van de Regeringsvoorlichtingsdienst, zij het, wat Pelt betrof, met grote
spijt, rekening houden met het feit dat het antisemitisme in bezet Nederland
en in bezet Europa in het algemeen toegenomen was: er moesten niet teveel
Joden in dienst der regering naar het vasteland terugkeren.

* Aangehaald a.v. ® Getuige M. Sluijser, Eng., dl. VI ¢, p. 195. 2 Brief, 3 aug.
1943, van M. Sluijser aan A. Pelt (Collectie-M. Sluijser). 4 Dit uitgangspunt leidde
in oktober ’44 tot een conflict met een van de medewerkers van de RVD, Sadi de
Gorter, aan wie toegezegd was dat hij als assistent van de persattaché, Marinus
Voorbeytel, in Parijs geplaatst zou worden. De Gorter kreeg van D. J. F. de Man,
toen chef van de RVD (Pelt was in het bevrijde zuiden), te horen dat Buitenlandse
Zaken hem voorshands in Londen wilde houden. Hoewel Voorbeytel, uit Parijs
overgekomen, zei niet zonder de Gorter te zullen vertrekken, gebeurde enkele
weken lang niets. De Gorter verscheen toen op zekere dag in de stafvergadering
van de RVD met een uit geel karton geknipte Jodenster op en zei dat hij zijn ontslag
zou indienen. J. A. van Houten, adjunct-chef van de RVD, ‘vloog op mij af’,
schreef de Gorter ons in ’76, ‘en met tranen in de ogen vroeg hij mij, dat ding af te
doen’, hetgeen de Gorter toen maar deed. Dezelfde dag vernam hij dat hij enkele
dagen later naar Parijs kon vertrekken. (brief, 8 juni 1976, van S. de Gorter)
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