HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

derlandse zaakgelastigde in de Baltische republicken, L. P. J. de Decker, had,
toen hij zich na de Russische bezetting van die republicken (juni ’40) naar
Stockholm had moeten begeven, goedgekeurd dat de waarnemend consul
in Litauen, J. Zwartendijk (vertegenwoordiger van Philips-Eindhoven in dat
land), aan Pools-Joodse vluchtelingen verklaringen afgaf, inhoudende dat
zij zonder visum tot Curagao zouden worden toegelaten. Op de afgifte
van die verklaringen was aangedrongen door een jonge orthodoxe Jood
uit Scheveningen, Nathan Gutwirth, die sinds ’35 leerling was op een
Talmoed-school in Litauen. Met behulp van zijn Japanse collega had Zwar-
tendijk ruim duizend Poolse Joden, die voor hun reis dollars konden four-
neren, via de Sowjet-Unie naar Japan laten vertrekken (zij kwamen van-
daar grotendeels in Sjanghai terecht). In september '40 moest hij evenwel
Litauen verlaten. Begin januari '41 nu ontving A. M. de Jong, de Neder-
landse consul-generaal in Stockholm, een aantal van foto’s voorziene
brieven van Joden uit de vroegere Baltische republicken waarin dezen
visa voor Curagao aanvroegen. Hij stelde onmiddellijk zeer officieel uit-
ziende visaverklaringen op, plakte er de foto’s op en stuurde de ver-
klaringen aan de betrokkenen toe; dezen kregen vervolgens een uitreis-
visum van de Russische autoriteiten, konden met hulp van Zweedse fondsen
Stockholm bereiken en reisden vandaar via de Sowjet-Unie naar Sjanghai
of Japan. Na begin april 41 was van Stockholm uit geen postverkeer met de
vroegere Baltische republieken meer mogelijk. Drie maanden later begonnen
de Duitse Einsatzgruppen die de Wehrmacht van de 22ste juni af op de voet
gevolgd waren, er de Joden en masse uit te roeien. Hoevelen de Jong gered
heeft, is niet precies bekend - hij gaf in totaal verklaringen ten behoeve van
meer dan tweeduizend Joden af en van hen konden in elk geval vele honder-
den, misschien wel omstreeks duizend, ontkomen. ‘Met de gouverneurs in
Nederlands-West-Indié of met Buitenlandse Zaken in Londen heb ik’,
schreef de oud-consul-generaal ons in ’66, ‘hierover nooit enig contact
gehad . . . Br moest onmiddellijk opgetreden worden. Het doel heiligde de
middelen,’?

Kleffens toen ten behoeve van de koningin op schrift, ‘gevoelt veel voor zulk een
maatregel’ (maar toen kwamen enkele voorbehouden:) ‘mits goed gelet wordt op
kwade elementen, en mits de joden wordt beduid dat zij niet kunnen verwachten
te zullen terugkeren alvorens de orde in Nederland is hersteld en er te eten is,
terwijl ook de vervoergelegenheid niet aanstonds aanwezig zal zijn.” (van Kleffens:
bloknoot-aantekening voor de koningin, 25 nov. 1943, archief kab. der koningin)

! Brief, 23 aug. 1966, van A. M. de Jong.
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