
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Wij hebben dit regeringsverbod dat op 24 november '42, ruim vier
maanden dus na het begin van de Joden-deportaties uit bezet Nederland,
via Radio Oranje bekendgemaakt werd, in deel 6 van ons werk behandeld
(in hoofdstuk 4 aan het slot van de paragraaf 'Candidaten voor emigratie') en
daarbij het oordeel van de Enquêtecommissie onderschreven: 'dat de regering
beter had gedaan, toe te laten dat Nederlanders die daartoe bereid waren,
voortgingen met het betalen van een losprijs aan de Duitsers.' 1 In plaats
daarvan had de regering aan haar verbod ook nog een strafbedreiging toege-
voegd: niet alleen de Joden die, zich loskopend, aan deportatie trachtten te
ontkomen maar ook allen die hen, bijvoorbeeld in Zwitserland, hielpen bij
het doen van betalingen aan de Duitsers, zouden na de oorlog gestraft
worden. 'Dat diegenen', zo schreven wij in deel 6, 'die tegen betaling van
buitenlandse deviezen hunleven trachtten te redden, steun verleenden aan de
vijand, is duidelijk. Begrijpelijk is het dan ook wel dat de regering hun
handelwijze afkeurde ... Wij menen evenwel dat de regering tot die nega-
tieve beoordeling en a fortiori tot haar dreigen met strafvervolging alleen
gerechtigd was, indien aan twee voorwaarden voldaan was: dat de regering
eenzelfde beleid voerde jegens andere Nederlanders en dat zij zich de uiterste
moeite getroostte om, zonder steun te geven aan de Duitse oorlogvoering,
zoveel mogelijk Joden te redden. Wat die eerste voorwaarde betreft, merken
wij op dat het de regering bekend was, dat een groot deel van het Neder-
landse bedrijfsleven werkzaam was ten behoeve van de Duitse oorlogsin-
spanning maar dat zij dit bedrijfsleven er nimmer uitdrukkelijk op gewezen
heeft, 'dat de Nederlandse wet elke handeling verbiedt die de vijand direct
of indirect tot voordeel kan strekken" (dat was de formulering geweest
die in het regeringsverbod met betrekking tot de loskoop-operaties voor-
kwam) - in hoeverre de regering aan de tweede door ons genoemde voor-
waarde (dat zij zèlf zoveel mogelijk Joden trachtte te redden) voldaan heeft,
zal uit het vervolg van deze paragraaf en van dit hoofdstuk blijken.

*

In de herfst van '42 kwam het in Londen tot de oprichting van een kleine
commissie van Nederlandse Joden die inzake de mogelijke, aan Joden te
bieden hulp pressie op de regering wilde uitoefenen - het zal wel die com-
missie geweest zijn die het zojuist vermelde loskoop-fonds wilde vormen.
Zij bestond uit mr. J. 1. Polak, M. Sluijser en S. van Zwanenberg, de al

1A.v., dl. VI a, p. 185.
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