
'COMMISSIE VAN ADVIES VOOR JOODSE AANGELEGENHEDEN'

eerder gememoreerde Nederlandse industrieel.! In februari '43 werd de
commissie op voorstel van Gerbrandy als officiële adviescommissie door de
regering aanvaard, zulks (aldus Gerbrandy in een brief aan de commissie)
'moet het oog op de ontstellende behandeling welke door de vijand aan
personen, behorende tot het Israëlietische ras, wordt aangedaan en de
urgentie van de daaruit voortvloeiende vraagstukken.' 2 Natuurlijk wisten
de leden van de commissie (haar officiële naam werd 'Commissie van advies
voor Joodse aangelegenheden') dat de ministers de deportaties van de Joden
naar Oost-Europa als een schanddaad beschouwden; Gerbrandy had eind
juli '42 in zijn toespraak voor Radio Oranje uitdrukking gegeven aan zijn
afschuw en de bevolking in bezet gebied aangespoord, de vervolgden hulp te
bieden, en onder de met Duitsland oorlogvoerende regeringen die op
17 december '42 de verklaring hadden doen uitgaan waarin op de massa-
moorden in Polen gewezen was ('het aantal slachtoffers wordt geschat op
vele honderdduizenden') en waarin allen die actief daarbij betrokken waren,
met naoorlogse berechting waren bedreigd 3, was ook de Nederlandse
geweest" - niettemin meenden Polak, Sluijser en van Zwanenberg dat de
regering, wat de hulpverlening aan Joden betrof, laks was. In hoeverre zij

1Wij maakten er al melding van dat van Zwanenberg zich in de zomer van '40 in
Zwitserland bevond. In verband met internationale onderhandelingen op econo-
misch gebied die hij in de jaren '30 namens de regering had moeten voeren, bezat
hij nog een diplomatiek paspoort, maar dat was verlopen. Hij telefoneerde naar
Londen en vroeg aan Steenberghe of dat paspoort enkele maanden verlengd kon
worden. Van Kleffens moest daartoe verlof geven - hij weigerde. 'Wat ik toen heb
gezegd, zal ik', aldus later van Zwanenberg jegens de Enquêtecommissie, 'nu maar
niet herhalen' (a.v., dl. VI c, p. 347). 'In het algemeen was mijn opvatting', aldus van
Kleffens jegens ons, 'dat wij steeds, doch vooral in oorlogstijd, zuinig moesten zijn
met diplomatieke paspoorten, anders zouden zij hun waarde verliezen' (van
Kleffens. 2 juni I958). Die zuinigheid was, dunkt ons, in het geval van van Zwanen-
berg die zich, als alle in Zwitserland vertoevende Joden, in de zomer van '40
aldaar terecht bedreigd voelde, allerminst op haar plaats. Wij tekenen hierbij nog
aan dat, zoals wij in hoofdstuk I vermeldden, het Kamerlid Schaepman die injuni
,40 in Parijs vastgelopen was, wèl een diplomatiek paspoort kreeg. 2 Brief,
22 jan. I943, van Gerbrandy aan J. L. Polak c.s., aangehaald door M. Sluijser,
Enq., dl. VI c, p. I9I. 3 Dat oorlogsmisdaden in het algemeen berecht zouden
worden, was door de Geallieerde regeringen al aangekondigd in een injanuari '42
uitgegeven verklaring. 4 Aanvankelijk wilden de regeringen van de Verenigde
Staten, Engeland en de Sowjet-Unie een eigen verklaring publiceren waaraan dan
een verklaring van de regeringen in ballingschap zou worden toegevoegd. Van
Kleffens droeg er in belangrijke mate toe bij dat er één gemeenschappelijke ver-
klaring kwam. De uiteindelijke tekst werd door hem geformuleerd en niet alleen
door het Nederlandse kabinet maar ook door de koningin goedgekeurd.
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