
UITWIS SELINGSA CTIES

In februari '43 legde een in de Verenigde Staten woonachtige Nederlands-
Joodse industrieel aan de regering het denkbeeld voor 'om', aldus de notulen
van de ministerraad, 'met de Duitse regering te onderhandelen over een
uitruiling van Nederlandse Joden tegen geïnterneerde Duitsers en deze
Joden dan uit Nederland naar Suriname en Curaçao te zenden.' Nederland
had toen ruim tweeduizend geïnterneerde Duitsers in handen: ca. vijftien-
honderd in Brits-Indië (daarheen waren zij, gelijk eerder vermeld, uit
Nederlands-Indië overgebracht), ruim vierhonderd op Bonaire en Jamaica
en ca. honderdzestig in Suriname. Niet al die Duitsers kwamen voor uit-
wisseling in aanmerking: het was regel dat men personen die nog in militaire
dienst konden gaan, niet in uitwisselingsacties opnam; onder de ruim
tweeduizend Duitsers waren evenwel zeven- tot achthonderd die men in de
uitwisseling zou kunnen betrekken. Zo ver kwam het echter niet: het uit
New York komende voorstel werd door het Nederlandse kabinet principieel
verworpen; van Kleffens zag 'geen aanleiding om in dezen een voorkeurs-
behandeling van de Joden te doen gelden', en Gerbrandy vreesde, 'dat, indien
de onderhandeling met de Duitse regering' (deze kon via de Zweedse bena-
derd worden) 'niet mocht slagen, de Joden die ter sprake gebracht waren,
er nog te kwader aan toe zouden geraken.' 1
Vier maanden later, in juni' 43, vroeg de Zweedse regering op verzoek van

de Nederlandse Duitsland om verlof om vijfhonderd Joodse kinderen uit
Nederland naar Palestina te laten reizen.ê Dat denkbeeld was begin januari
'43 door Polak en van Zwanenberg voorgelegd aan Gerbrandy - zij waren
er toe gestimuleerd door M. de Leeuw-Oerzon die zich in Palestina met haar
man, ir. A. de Leeuw, optredend namens de Vereniging van Palestina-
immigranten uit Nederland, veel moeite gaf om Joden uit Nederland te
redden; onder hun beroep op de Nederlandse regering hadden bijna drie-
honderd Nederlandse ingezetenen van Palestina hun handtekening geplaatst.
Het voorstel van Polak en van Zwanenberg (zij hadden van zevenhonderd-
vijftig kinderen gesproken) werd door Gerbrandyen van Kleffens terstond

1 Ministerraad: Notulen, 23 febr. I943. 2 Zweden was in die tijd bereid, aan
twintigduizend Joodse kinderen asyl te verlenen indien de Verenigde Staten en
Engeland de kosten van hun voedselvoorziening en medische verzorging wilden
dragen en voor die voedselvoorziening de nodige hoeveelheden door de blokkade
zouden doorlaten. In mei '43 legde het Foreign Office dat denkbeeld aan het State
Department voor - het State Department liet acht maanden verstrijken voordat het
positief reageerde. Toen, in januari '44, was Duitsland evenwel zo gebeten op de
Zweedse regering die in oktober' 43 de door de Deense illegaliteit uit Denemarken
gesmokkelde Joden in Zweden opgenomen had, dat de Zweedse regering het als
zinloos beschouwde, inzake de twintigduizend kinderen met het Auswärtige Amt
contact op te nemen.
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