
'CERTIFICATES' VOOR PALESTINA

woonden - die Poolse Joden hadden dus een certificate of immigration ver-
kregen. Dit gebeuren dat in Nederland bekend geworden was, had er toe
geleid dat in de lente van '43 door de Joodse Raad met medewerking van
het Zwitserse consulaat te Amsterdam en van het Nederlandse en het Inter-
nationale Rode Kruis certificates aangevraagd waren voor ca. tweeduizend
Joden, van wie ca. vijfhonderd inderdaad een certificate ontvingen; de vijftien-
honderd anderen hadden wèl uitstel van deportatie gekregen, maar dat uitstel
werd in juni' 43 opeens geannuleerd en velen Vall de betrokkenen verdwenen
toen naar het vernietigingskamp Sobibor. Vijfhonderd candidaten voor
uitwisseling bleven over en bij hen voegden zich in de tweede helft Vall' 43
nog een achthonderd anderen voor wie het echtpaar de Leeuw-Gerzon in
Palestina niet zonder grote moeite een certificate in de wacht had kunnen
slepen. De meesten uit deze groep kwamen begin '44 in het Austausch-Lager
Bergen-Belsen terecht en daar werden ook diegenen opgenomen die een
paspoort Vall Ecuador, Honduras, Paraguay of San Salvador hadden kunnen
tonen; met de regeringen van die vier Latijns-Amerikaanse staten had
de Duitse regering namelijk uitwisselings-onderhandelingen aangeknoopt.
Wel te verstaan: heel veel van die Latijns-Amerikaanse paspoorten waren
niet echt, in zoverre dat zij in Zwitserland (soms ook in Zweden) door
ambtenaren Vall hun consulaire diensten zonder verlof van de respectieve
regeringen verkocht waren en vervolgens naar Nederland gezonden,
uit Zwitserland hoofdzakelijk via de Zwitserse Weg; ook consuls van
Brazilië, Cuba, Peru en Venezuela hadden zich met die corrupte transacties
ingelaten, maar het schijnt dat daar geen Nederlanders van geprofiteerd
hebben.

In de herfst van '43 ging de Duitse regering die de 'falsificaties' ontdekt
had, er toe over, aan de betrokken Latijns-Amerikaanse regeringen te vragen
of zij de door hun consuls uitgereikte paspoorten erkenden. Die verificatie-
actie drong eind december via Bern tot Buitenlandse Zaken door en van
Kleffens liet toen begin januari '44 de regeringen van alle Latijns-Ameri-
kaanse staten vragen, de aan Nederlandse Joden uitgereikte paspoorten te
erkennen (de Duits-Joodse vluchtelingen die in Nederland asyl gevonden
hadden, vielen hier dus weer buiten); daarbij werd meegedeeld dat de
betrokken Joden, als zij Latijns-Amerika zouden bereiken, na de oorlog naar
Nederland zouden kunnen terugkeren. Enkele regeringen, o.a. die van
San Salvador, willigden het Nederlandse verzoek in (het had imniddels op
aandrang van van Kleffens ook de steun van de Verenigde Staten gekregen),
andere weigerden. De Duitse verificatie-actie werd in mei '44 gestaakt; zij
was toen nog niet voltooid. Wij nemen aan dat de prompte interventie van
Buitenlandse Zaken er toe heeft bijgedragen dat de honderd tot tweehonderd
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