
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

houders van Latijns-Amerikaanse paspoorten die in januari' 44 naar Bergen-
Belsen overgebracht werden, vandaar niet naar Auschwitz gedeporteerd zijn.

*
Nadat het kabinet, gelijk eerder weergegeven, in februari '43 het denkbeeld
verworpen had, de voor uitwisseling in aanmerking komenden onder de
geïnterneerde Rijksduitsers aan te bieden in ruil voor met deportatie
bedreigde Joden, kwam het later in '43 tot een Nederlands uitwisselings-
aanbod waarbij niet-Joden voorkeur kregen boven Joden; via Zweden
werd aan de Duitse regering namelijk voorgesteld, een deel van de in
Brits-Indië geïnterneerde Rijksduitsers uit te wisselen tegen een aantal
van de z.g. Indische gijzelaars - diegenen dus die in juli '40 en oktober '40
gearresteerd waren en die in '43 in de kostschool 'De Ruwenberg' te
Michielsgestel vastgehouden werden. Op dat voorstel had Duitsland nog
niet gereageerd, toen de Nederlandse ministers op aandrang van de Joodse
Adviescommissie en van het echtpaar de Leeuw-Oerzon in Palestina in
januari '44 tot het inzicht kwamen dat, zo het al tot een uitwisseling van
Rijksduitsers kwam, van Nederlandse kant getracht moest worden, ook
Joden vrij te krijgen. Wie? Buitenlandse Zaken bezat op dat ogenblik vier
naamlijsten: een in de zomer van '43 in Palestina samengestelde lijst met
bijna 900 namen (Buitenlandse Zaken had getracht, deze groep via een
Engels ruilaanbod vrij te krijgen, maar die poging was mislukt doordat
Engeland onvoldoende Rijksduitsers had kunnen aanbieden), een tweede in
Palestina samengestelde lijst met bijna 600 namen en twee lijsten die samen-
gesteld waren in Londen (een van leden van de Barneveld-groep, een van
willekeurige Joden die men ook nog in Nederland aanwezig wist); van die
laatste twee lijsten weten wij niet, hoeveelnamen zij telden. De vier lijsten
werden begin februari' 44 door de Zweedse regering aan het Auswärtige Amt
voorgelegd - de Nederlandse regering drong dus, één groep Rijksduitsers
voor de ruil aanbiedend, op de uitwisseling van twee groepen Nederlanders
aan: 'Indische gijzelaars' en Joden. Welke van die twee groepen moest, als
Duitsland op het aanbod inging, prioriteit krijgen? Pas eind augustus '44
zond Buitenlandse Zaken dienaangaande instructie aan de Nederlandse
zaakgelastigde in Stockholm: de Joodse groep, zulks 'in verband met de
grotere bedreiging waar de Nederlandse Joden aan blootgesteld zijn.' 1

Op het Nederlandse aanbod werd door Duitsland niet gereageerd. Wèl

1Brief, 25 aug. I944, van w. F. van Bylandt aan de Neder!. zaakgelastigde te
Stockholm (Enq., punten 1 en 111, gestenc. bijl, 278).


