
CONTACT MET DE POOLSE REGERING

ma's reactie, onder pressie van de Amerikaanse War Refugee Board eindelijk
goedgekeurd had dat het Amerikaanse Rode Kruis maandelijks het Inter-
nationale Rode Kruis 100 000 voedselpakketten zou doen toekomen ter
verzending aan gevangenen in de Duitse concentratiekampen. Toen het tot
het London Committee doordrong dat het Ministry of Economic Warfare zijn
beleid gewijzigd had, begonnen het Committee en de repatriëringsdienst van
Sociale Zaken koortsachtig namen en kamp-'adressen' van Nederlandse
gevangenen en gedeporteerden te verzamelen, welke arbeid goeddeels
mislukte, o.m. doordat zij te laat aangepakt was; nadere bij zonderheden
zullen in deel 10 volgen.

*

Het heeft de lezer wellicht als merkwaardig getroffen dat het Tsjechische
Rode Kruis te Londen in de lente van '44 een naamlijst bezat van de uit
Nederland naar Theresienstadt gedeporteerde personen die onbekend was
aan het Nederlandse Rode Kruis aldaar. Waarom had het Tsjechische Rode
Kruis die lijst niet onmiddellijk doorgegeven aan de Nederlandse zuster-
organisatie en waarom had geen enkele Nederlandse instantie ooit bij de
Tsjechen geïnformeerd of zich in Theresienstadt wellicht ook Nederlandse
gedeporteerden bevonden? Wij kunnen die vragen niet beantwoorden.
Een feit is evenwel dat de Nederlandse instanties in het algemeen laks waren
geweest bij het aanknopen van internationale contacten waartoe het Lon-
dense milieu overigens alle gelegenheid bood. Sinds de zomer van '42 was
bekend dat uit Westerbork regelmatig deportatietransporten naar 'Polen'
vertrokken, maar meer dan anderhalf jaar verstreek voordat Nederlandse
instanties er toe overgingen, bij de in Londen gevestigde Poolse regering te
vragen of haar iets bekend was omtrent het lot der gedeporteerden. Om die
vraag te stellen behoefde men niet eens de straat over te steken: een deel van
de Poolse regeringskantoren bevond zich in hetzelfde gebouw, Stratton
House, waar zich een deel van de Nederlandse bevond.

Naast het Militair Gezag dat onder Oorlog ressorteerde, werd eind '43
onder Sociale Zaken het Regeringscommissariaat voor de Repatriëring
opgericht; G. F. Ferwerda (directielid van Uni/ever, tevoren tevens lid van de
Nederlandse Scheepvaart- en Handelscommissie) werd regeringscommissaris.
De taak van zijn dienst was, er zorg voor te dragen dat na het einde der
vijandelijkheden de honderdduizenden Nederlanders die zich dan, her en der
verspreid, buiten Nederland zouden bevinden (dwangarbeiders, krijgs-
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