HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Hulp aan Joden en speciaal ook hulp aan Joodse vluchtelingen wierp telkens
het probleem op (dat bleek al uit het voorafgaande) of er een land te vinden
was dat hun asyl wilde verlenen. Engeland was, gelijk reeds opgemerkt,
voor personen die niet meer waren dan vluchtelingen, gesloten, de Verenigde
Staten lieten als gevolg van de bewuste obstructie die door het State Depart-
ment gepleegd werd, maar heel weinig Joden toe, alle Britse Dominions
hielden hun grenzen voor hen dicht! en de immigratie in Palestina was
strikt gerantsoencerd. In de herfst van 43 vroeg van Kleffens voor de
Barneveld-groep, zoals reeds weergegeven, asyl in Zweden, Argentinig,
Chili, Turkije en lerland, zonder enige vaste toezegging te krijgen. Daar
kwam dan nog bij dat de machthebbers van het Derde Rijk van eind oktober
"41 af vrijwel nooit goedkeurden dat Joden Duitsland of de door Duitsland
bezette gebieden verlieten.

In beginsel kon de Nederlandse regering dus maar weinig bereiken ten
gunste van de grote groepen Joden die zich in de macht van de Duitsers
bevonden - maar er waren ook Joden, vluchtelingen, in het onbezette
deel van Frankrijk, in Spanje, in Portugal. Diegenen die in onbezet Frankrijk
waren, liepen het grootste gevaar, maar dat wil niet zeggen dat zij die
tijdelijk tot Spanje of Portugal toegelaten waren, zich veilig voelden. Het
was wenselijk, hen allen veel verder weg te voeren. Daarbij verkeerde de
Nederlandse regering, vergeleken met andere regeringen in ballingschap, in
"40 in de gelukkige omstandigheid dat er drie overzeese gebiedsdelen waren
waarover zij de hoogste zeggenschap had: Nederlands-Indié, de Nederlandse
Antillen en Suriname; van deze drie waren de Antillen in de zomer van 40
het gemakkelijkst per schip te bereiken. Evenwel: de gouverneurs van de
Antillen en van Suriname weigerden toen aan vluchtelingen uit Europa
asyl te verlenen en de regering legde zich daarbij neer; zoals wij in hoofd-
stuk 1 vermeldden, vloeide daaruit voort dat eind juni *40 ca. tweeduizend
Nederlandse vluchtelingen, hoofdzakelijk Joden, in Frankrijk kwamen
vast te zitten.

Op het gouvernement van het verre Nederlands-Indié had de regering
toen nog geen beroep gedaan. Dat deed zij korte tijd later. Er werd vervol-

! Een historisch toeval heeft gewild dat op 26 mei 43, de dag waarop de op één na
grootste Jodenrazzia in Amsterdam gehouden werd, de Nederlandse zaakgelastigde
in Ottawa aan Buitenlandse Zaken berichtte dat hij daags tevoren van het hoofd van
de Canadian Inunigrant Service te horen gekregen had dat Canada ‘joden en andere
ongewenste elementen’ niet kon toelaten. (brief, 26 mei 1943, van de Nederlandse
zaakgelastigde te Ottawa aan Buitenl. Zaken, Londen, Eng., punten 1 en m, ge-
stenc. bijl. 418)
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