
EVACUATIES NAAR INDIË EN DE WEST

gens eerst een aantal Joodse vluchtelingen (vermoedelijk omstreeks drie-
honderd) die in mei en juni '40 uit Nederland, België en Frankrijk in
Engeland aangekomen waren, in de gelegenheid gesteld, naar Indië scheep
te gaan en daarna werd in oktober-november op voorstel van van Harinxma
(die in Lissabon vertegenwoordiger was geworden van de Londense rege-
ringscommissaris voor de vluchtelingen, van Lidth de [eude) in beginsel
vastgesteld dat de in Spanje en Portugal aanwezige vluchtelingen, alsmede
diegenen die er toch nog in zouden slagen, Spanje binnen te komen, per
schip afgevoerd zouden worden, hetzij naar de Verenigde Staten (dit was
slechts mogelijk voor de gelukkigen die een Amerikaans visum wisten te
bemachtigen), hetzij naar Nederlands-Indië. Eind '40 vertrokken er uit
Lissabon ongeveer honderd per schip naar Indië, waar zij, aangezien men
in Lissabon geen veiligheidsonderzoek had kunnen instellen, eerst enige tijd
op het eiland Onrust dat iets benoorden Tandjong Priok in de Javazee ligt,
vastgehouden werden. Een tweede honderdtal volgde in de loop van '4I:
deel van een groep van tweehonderdvijftig. uit Frankrijk afkomstige en
door Spanje doorgelaten vluchtelingen van wie de meeste overigen de
Verenigde Staten of Latijns-Amerikaanse staten binnenkwamen. In al die
gevallen had de Nederlandse regering, voorzover nodig, de reiskosten
voorgeschoten maar zij had het transport van de eerste honderd naar Indië
pas mogelijk gemaakt nadat de Amerikaanse Joint voor het levensonderhoud
der betrokkenen een bedrag van $ IO 000 naar Indië had gestuurd. De
gemakkelijkste afvoer: die naar Indië, kwam in december '4I, toen Japan
aanviel, stil te liggen en het gevolg was dat ca. tweehonderd vluchtelingen,
aan wie reeds toegezegd was dat zij zich spoedig via Spanje naar Portugal
zouden kunnen begeven, alsmede diegenen voor wie men later een trans-
portmogelijkheid hoopte te vinden, tot hun ergernis (en tot hun angst) in
Vichy-Frankrijk moesten blijven wachten; Portugal stelde slechts visa
beschikbaar voor diegenen wier afvoer geregeld was.

Voor de betrokkenen werd het verblijf in Vichy-Frankrijk van maand
tot maand moeilijker, maar het werd maart '42 voordat in Londen op
initiatief van van Lidth, de regeringscommissaris voor de vluchtelingen,
voor het eerst overleg gepleegd werd over het oude denkbeeld, vluchtelingen
uit Vichy-Frankrijk via Spanje of Portugalnaar Suriname over te brengen.
Aan gouverneur Kielstra werd toen gevraagd, hoevelen hij er kon laten
opnemen. Honderdvijftig, antwoordde hij in april. Het werd juli voor van
Lidth in zijn dagboek kon aantekenen dat minister van Boeyen zich bereid
verklaard had, de helft van de transportkosten (ca. f 95 000) te betalen
(men had toen overigens in Spanje of Portugal nog geen scheepspassage
kunnen vinden), het werd september voordat, gelijk reeds aan het slot
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