
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Op de gehele periode '40-'42 terugziend, heeft de Enquêtecommissie in
haar zesde verslag het volgende geschreven:

'De commissiebetreurt het ... ten zeerste dat de regeringen van Suriname
en Curaçao (de eersteaanvankelijken de laatstebij voortduring) een afwijzende
houding hebben aangenomenmet betrekking tot het toelaten van Nederlandse
uitgewekenen en dat de Nederlandse regering niet met het oog op de ramp-
spoedige gevolgen, welke uit die houding konden voortkomen, krachtiger
daartegen is opgetreden. Erkend kan intussen worden dat Suriname in 1942,
in tegenstellingtot Curaçao, over zijn bezwaren is heengestapt.'1

Die kritiek op Curaçao dunkt ons, wat de periode na maart '42 betreft,
onjuist: toen de regering namelijk in die maand een beroep deed op Suri-
name, liet zij na, een beroep te doen op Curaçao. Het kan zijn dat zij er
daarbij van uitging dat gouverneur Wouters die in mei en juni '40 vooral
het veiligheidsargument naar voren geschoven had, in de lente van '42,
vlak na de aanval van de Duitse U-Boote op de raffinaderijen van Curaçao
en Aruba, hetzelfde zou doen; dat nagelaten is, een beroep te doen op
Wouters' opvolger Kasteel, zal wel hieruit verklaard moeten worden dat,
toen deze in de zomer van '42 het gouverneurschap van de Antillen aan-
vaardde, het streven van de regering er op gericht was, Suriname, niet de
Antillen, er toe te bewegen, alle vluchtelingen die in Europa vastzaten,
asyl te verlenen. Dat dat streven zich opmerkelijk (en, zoalsbleek, noodlottig)
traag gemanifesteerd heeft, is duidelijk. Uiteraard ligt daarvoor de staat-
kundige verantwoordelijkheid bij de ministers en in zoverre onderschrijven
wij de door de Enquêtecommissie geuite kritiek, maar de historische ver-
antwoordelijkheid is een gecompliceerder aangelegenheid.
Had men in redelijkheid de bezetting van Vichy-Frankrijk kunnen

voorzien? Dat zou ons iets te ver gaan: die bezetting is het Duitse antwoord
geweest op de Geallieerde landingen in Frans-Algerië en Frans-Marokko
en die landingen waren tevoren aan niemand in het Nederlandse milieu
te Londen bekend; ook de Nederlandse ministers, ook regeringscommissaris
van Lidth en zijn Lissabonsevertegenwoordiger van Harinxma, werden er
volledig door verrast. De vraag die men stellen moet, is evenwel niet of
men had kunnen voorzien dat de Wehrmacht in november '42 Vichy-
Frankrijk zou binnenrukken, maar of er voor de Nederlandse autoriteiten
van de zomer van '40 af niet al voldoende aanleiding was, zich tot het
uiterste in te spannen om alle uit bezet gebied ontsnapten die in Vichy-
Frankrijk vastzaten, in veiligheid te brengen. Wij beantwoorden die vraag

1Enq., dl. VI a, p. 179.
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