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bevestigend. Uit onze aan Frankrijk te wijden paragraaf zal straks blijken
dat velen van die ontsnapten al in '41 in moeilijkheden verkeerden - moei-
lijkheden die voor de Joodse vluchtelingen heel veel groter werden toen de
Duitsers medio juli '42 de in bezet Frankrijk aanwezige Joden begonnen te
deporteren; terecht voelden de vluchtelingen in Vichy-Frankrijk zich toen
extra-bedreigd, vooral toen aldaar een maand later door de Franse politie
de eerste razzia's gehouden werden op Joden die, na gegrepen te zijn, aan
de Sicherheitspolizei uitgeleverd werden. De primaire fout is in de zomer van
'40 gemaakt toen door de regering aanvaard werd dat Suriname en de
Nederlandse Antillen als asyloord uitvielen; men heeft vervolgens tot eind
'41 vluchtelingen naar Nederlands-Indië gezonden - toen dat niet meer
mogelijk was, is men (de eerder weergegeven feiten tonen het aan) het
zenden van vluchtelingen naar Suriname met Nederlandse degelijkheid
gaan voorbereiden en dus in een traag, een noodlottig traag tempo.

Regeringscommissariaat voor de vluchtelingen

Wat is de invloed geweest van de regeringscommissaris voor de vluchte-
lingen, van Lidth, en van de minister met wie hij het meeste te maken
had, van Boeyen î '

Van Boeyen, een diep gelovig man, had veel sociaal gevoel: hij had zich
in zijn leven vaak voor de zieken en zwakken in de samenleving ingezet.
Men kan evenwel niet zeggen dat hij in de Londense jaren (hij leed toen al
aan carcinoom) een bewindsman was van wie krachtige impulsen uit-
gingen. Daarvoor was hij ook teveel een bureaucraat en had hij teveel de
neiging om aan te nemen dat een probleem waaraan hij een lange, ietwat
gezapige nota gewijd had, daarmee ook opgelost was. Hij zat niet achter
de dingen heen en hij had weinig fantasie. Begrijpelijk is overigens dat hij
het gehele vluchtelingenbeleid in eerste instantie aan van Lidth overliet:
deze was tenslotte de regeringscommissariswiens taak het was, de ministers
te alarmeren indien er iets misging.

1 Formeel ressorteerde van Lidth ook onder de minister van sociale zaken, van den
Tempel, maar uit van Lidths dagboek blijkt dat van den Tempel de vluchtelingen-
zaken hoofdzakelijk overgelaten heeft aan van Boeyen, de minister van binnen-
landse zaken, wiens departement ook vóór mei' 40 primair verantwoordelijk geweest
was voor het opvangen van vluchtelingen als zij eenmaal door het departement van
justitie tot Nederland toegelaten waren.
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