
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Wij hebben in ons vorige hoofdstuk van Lidths persoon geschetst en
daarbij opgemerkt dat hij als regeringscommissaris voor de vluchtelingen
(de oprichting van het regeringscol11l11issariaat was aan zijn initiatief te
danken) de dankbaarheid van velen hunner verwierf Geen geringe ver-
dienste! Zeker, men treft in zijn dagboek enkele antisemietische uitbarstingen
aan, vooral gericht tegen het 'jodenkliekje dat pers en radio bedisselt'1, maar
wij zouden niet willen beweren dat dergelijke, meestal in emotie geschreven
exclamaties'' in een ander vlak vielen dan de van afkeer van Joden getui-
gende, minder heftige passages uit de notulen van de ministerraad die wij
eerder vermeldden, en daar staat, wat van Lidth betreft, tegenover dat hij
met talrijke Joden, met name met S. van Zwanenberg. op de meest vriend-
schappelijke voet omging en, belangrijker, dat hij zich in de zomer en
herfst van '40 inderdaad grote moeite gaf om zoveel mogelijk Joden die
Engeland bereikt hadden, aan passage naar Nederlands-Indië te helpen.
Eind mei was hem meegedeeld dat minister Welter daar geen voorstander
van was, 'daar', had Welter gezegd, 'het merendeel joden zijn die in Neder-
lands-Indië minder gewenst zijn. Ik zal daaromtrent', noteerde van Lidth
toen, 'te zijner tijd mijn standpunt bepalen.' 3 Dat deed hij zes weken later.
'Ik zal allerminst beweren', schreef hij toen in zijn dagboek,

'dat al degenen, die naar Nederlands-Indië zijn afgereisd of zullen afreizen ... ,
aldaar zullen blijken een aanwinst voor de samenleving te zijn! Maar dat kan
ook niet het uitgangspunt zijn. Wij hebben te doen met nood-omstandigheden
en het valt bezwaarlijk vol te houden dat men Nederlanders als ongewenste
elementen uit eigen grondgebied zou weren, maar van de Britse autoriteiten
zou verlangen dat aan hen gastvrijheid worde verleend.' •

Dat Suriname en de Nederlandse Antillen Joodse vluchtelingen weigerden
op te nemen, was aan van Lidth bekend. Voor een aantal trachtte hij asyl
te vinden in Australië, zonder succes ('Australië', zo vernam hij van de
High Commissioner van dit Dominion te Londen, 'wil wel immigranten
toelaten, voorallandbouwers en vaklieden, maar geen Joden' 5) - het gouver-
nement van Nederlands-Indië verklaarde zich daarentegen wèl bereid,
Joodse vluchtelingen toe te laten en daarheen vertrokken uit Engeland in
de loop van '40 ca. driehonderd, de eersten in juli. De afvoer uit Lissabon
waar in die maand ca. negenhonderd vluchtelingen nog vastzaten (anderen

1 Van Lidth: 'Dagboek', 17 aug. 1942. 2 Andere voorbeelden: 'een parmantige
jodenbengel' (a.v., 21 aug. 1942), een 'anonieme jodenbengel' (a.v., 26 aug. 1943),
'een anonieme smous' (a.v., 6 sept. 1943). 3 A.v., 30 mei 1940. • A.v., 12 juli
1940. 5 A.v., I juli I940.
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