VAN LIDTH EN DE VLUCHTELINGEN

hadden een visum voor de Verenigde Staten verworven), kwam pas later
op gang; voor hen kon van Lidth namelijk geruime tijd lang geen boot
vinden. Wel te verstaan: in Liverpool lag de “Westerland’ van de Holland-
Amerika-Lijn voor anker, een schip met accommodatie voor vijfhonderd
passagicrs, maar dat schip was door minister Dijxhoorn gereserveerd voor
een eventueel vertrek van het kabinet naar het westelijk halfrond - ‘ik heb
de opmerking gemaakt’, noteerde van Lidth begin juli, ‘dat voor een vlucht
van de regering met den aankleve daarvan, toch wel met een kleinere boot
kan worden volstaan!’? Oktober werd het voor hij voor de laatsten van
de onbemiddelden onder de vluchtelingen een goedkope passage-gelegen-
heid naar Indié had kunnen vinden en het eerste transport naar Indié uit
Lissabon (ca. honderd vluchtelingen) vond, gelijk eerder vermeld, in
december 40 plaats.

Afgezien van het zoeken naar scheepspassage had van Lidth nog tal van
andere werkzaamheden moeten uitvoeren. Veel moeite kostte het hem om
te voorkomen dat er ruzie kwam tussen het Netherlands Emergency Commnittee
en het ‘Londense’ Rode Kruis (The London Committee of the Netherlands
Red Cross Society) waarvan hij voorzitter was; voor vluchtelingen die in
Engeland bleven, moest hij werk zien te vinden; het Rode Kruis liet hij,
via het Internationale Rode Kruis te Genéve, een berichtendienst naar
bezet gebied organiseren; hij moest er zorg voor dragen dat pakketten
gezonden werden naar de Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland,
alsmede naar de civiel-geinterneerden : de ‘Indische gijzelaars’ in Buchenwald
(dezen werden in mei ’41 aan krijgsgevangenen gelijkgesteld); hij moest
bereiken dat de Nederlandse officiéle instanties die in Zweden, Vichy-
Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal belast waren met het opvangen
en ondersteunen van Engelandvaarders en Joodse viuchtelingen, uit Londen
voldoende geld kregen om steungelden voor te schieten en, voorzover de
betrokkenen daar recht op hadden (ontsnapte militairen bijvoorbeeld),
tractementen uit te keren; ook hadden de in de genoemde landen woon-
achtige gepensioneerde ex-overheidsdienaren recht op doorbetaling van
hun pensioenen. Uit dat alles vloeiden tal van beslommeringen voort,
waarbij spoedig bleek dat het contact met Vichy-Frankrijk grote moeilijk-
heden bood.

Dat contact liet van Lidth goeddeels 2an van Harinxma, zijn vertegen-
woordiger te Lissabon, over. In 41 leck alles goed te gaan, in zoverre dat
een deel van de in Portugal aanwezige vluchtelingen naar Nederlands-Indié

1 A.v., 4-5 juli 1940.
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