HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

afgevoerd kon worden. Na Pearl Harbor (7 december ’41) kon dat niet
meer. Nadien verliepen helaas meer dan drie maanden voordat van Lidth
(althans blijkens zijn dagboek) een eerste bespreking voerde met een ambte-
naar van Buitenlandse Zaken waarin hij de mogelijkheid opperde, vluchte-
lingen naar Suriname over te brengen; die bespreking vond plaats op 10
maart ‘42 — acht maanden later, op de dag waarop de Wehrmacht Vichy-
Frankrijk bezette (11 november ’42), had nog geen enkel transport plaats-
gevonden. Heeft van Lidth op spoed aangedrongen? Misschien — maar wij
hebben er in zijn dagboek geen aanwijzingen voor gevonden; evenmin
vonden wij er aanwijzingen in dat van Harinxma zich ernstige zorgen
gemaakt heeft over de trage gang van zaken.

‘Wij haalden in ons vorige deel de uitspraak aan van een Nederlandse vrouw
die zich tijdens de bezetting op het gebied van de hulpverlening aan gevan-
genen grote moeite gegeven had, A. M. Boissevain-van Lennep: ‘Tets van
die mentaliteit van onmiddellijk ingrijpen’, merkte zij jegens de Enquéte-
commissie op, ‘schijnen mensen die aan de top zitten, kwijt te raken.’! In
zijn algemeenheid lijkt die uitspraak ons niet onjuist, maar wat het in dit
hoofdstuk behandelde onderwerp betreft, moeten speciaal nog twee factoren
in het oog gehouden worden: de ontsnapten zelf en diegenen die zich met
dat ‘onmiddellijk ingrijpen’ moesten belasten, t.w. de ambtenaren van de
buitenlandse dienst; buiten Engeland had de regeringscommissaris namelijk
slechts cen vertegenwoordiger in Lissabon, overal elders moest hij de zorg
voor de ontsnapten overlaten aan de diplomatieke, resp. consulaire ambte-
naren.

De ontsnapten zelf vormden, dat spreekt vanzelf, een uiterst gemengd
gezelschap. Onder de Engelandvaarders bevonden zich overtuigde strijders
voor de goede zaak, maar ook avonturiers en klaplopers. Ongeduldig
waren de meesten. Slechts weinigen hadden tevoren ook maar de flauwste
notie gehad, hoe moeilijk het was om uit Zwitserland, Frankrijk of Zweden
afgevoerd te worden en hoe groot de kans was dat zij in een land als Spanje
eerst in een gevangenis of een interneringskamp zouden belanden. Hun

! Getuige A. M. Boissevain-van Lennep, Eng., dl. VI ¢, p. 274.
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