
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

gelijken ontmoetten - nu werden zij opeens geconfronteerd met ont-
wortelde, veeleisende, ongeduldige landgenoten die meestal afkomstig
waren uit kringen waar de diplomaten, zo zij zich er al niet ver boven
verheven voelden, in elk geval ver boven waren geplaatst. Was die afstand
te overbruggen? Zeer zeker. Maar dat vergde menselijkheid, spontaniteit,
warmte in de omgang en aandacht voor de dagelijkse zorgen van 'gewone'
mensen. Wie die eigenschappen niet bezat, moest falen en als dat falen
zich manifesteerde, werd de kloof tussen de betrokkene en de ontsnapte
Nederlanders steeds breder en dieper. 'Vele functionarissen in het buitenland',
aldus de Engelandvaarder E. G. Lachman jegens de Enquêtecommissie,

'hechtten nog tijdens de oorlog meer belang aan een beschaafde uitspraak van
het Nederlands en goedzittende kleding dan aan de persoonlijkheid van de
mens, die in die jaren na een gevaarlijke tocht uit het bezette vaderland zijn
diensten kwam aanbieden ... Men kreeg vaak de indruk dat het begrip 'demo-
oratie', dat in het verzet een nieuwe waarde had gekregen, door hen slechts
schoorvoetend werd aanvaard.' 1

Natuurlijk moet men zich hoeden voor generalisaties: in hoofdstuk I

beschreven wij al, hoeveelmoeite de ambtenaar van de buitenlandse dienst
jhr. van Vredenburch zich in juni-juli '40 gaf om uit Frankrijk zoveel
mogelijk vluchtelingen hetzij naar Engeland, hetzij naar Spanje weg te
werken en met hem kunnen wij in één adem m.r. F. C. A. baron van
Pallandt noemen, eerst werkzaam in Lissabon, sinds' 43 in Londen, voor wie
zelfs de tot scherpe en niet altijd billijke kritiek geneigde Dentz slechts
woorden van lof kon vinden." Betreurenswaardig is het evenwel dat nu
juist in Lissabon, die allerbelangrijkste afvoerplaats, de positie van vertegen-
woordiger van de regeringscommissaris voor de vluchtelingen toebedeeld
was aan van Harinxma die, hij mocht dan in Brussel een bekwaam gezant
geweest zijn bij de Belgische regering, niet het vermogen bezat om het
vertrouwen van Engelandvaarders en vluchtelingen te winnen.

Gegeven het in Londen heersend tekort aan geschoolde krachten had
van Kleffens eind juli '40 van Harinxma, die zich toen met zijn gezin in
Lissabon bevond, doen weten dat hij het op prijs zou stellen indien deze
de staf van Buitenlandse Zaken wilde komen versterken. Van Harinxma
had geweigerd: hij was het niet eens met het feit dat de regering in Londen
gevestigd bleef in plaats van naar Indië te vertrekken (dat was, zoals wij

1 GetuigeE. G. Lachman, a.v., dl. VI c, p. 683. 2 Blijkens zijn ongedateerd rapport,
weergegeven in het Pakeettenrapport, p. 81-82.
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