
VAN HARINXMA

in hoofdstuk j wermeldden, ook nog in juni '4I zijn opvatting), meer dan
een compromisvrede achtte hij niet mogelijk, 'wellicht', zo schreef hij
begin augustus '40 aan van Kleffens,

, 'sur notre dos' - want ons land laat Hitler niet meer los en waar is het leger dat
hem er ooit uit zal gooien? ... Ik wil mij niet vleien met valsehoop en derhalve
wil ik ook de mogelijkheid openhouden om op den duur naar Nederland terug
te keren, hoe moeilijk het leven onder de Duitsers ook moge' zijn. Ik heb het
gevoel dat daar mijn plicht ligt voor de toekomst. In Friesland heb ik invloed
en zou ik wellicht veel kunnen doen om de goede geest gaande te houden ...
Daarom wil ik niet alle schepen die op den duur terugkeer mogelijk zouden
maken, achter mij verbranden.' 1

Onvermijdelijk kwam van Harinxma met deze opvattingen althans in
'40 in een ietwat scheve positie te verkeren. Zijn houding gaf nog extra
aanleiding tot kritiek toen tot sommigen in het Lissabonse milieu doordrong
dat de rentmeester van zijn Friese landgoederen zijn (van Harinxma's)
vrouween tot anderhalf jaar lang f 200 per maand deed toekomen - over-
makingen waarvoor van Harinxma als iedere andere Nederlander krachtens
het wetsbesluit A 6 verlof had moeten vragen aan de Corvo-Londen ; dat
had hij nagelaten. De Lissabonse vertegenwoordigers van de Amerikaanse
Joint waren over de activiteit die hij ontplooide, bepaald tevreden, maar
van menselijke warmte merkten de Engelandvaarders en Joodse vluchte-
lingen weinig. In de lente van '42 kon van Harinxma van Lissabon uit een
tocht maken door Vichy-Frankrijk; hij bezocht er o.m. een semi-clandestien
Nederlands vluchtelingenkamp bij Perpignan. 'Ik was er zelfbij " verklaarde
jegens de Enquêtecommissie Lachman die wij reeds eerder citeerden-

'Ook daar bracht hij niets mee als blijk van sympathie. Een pakje sigaretten
had het bijvoorbeeld al gedaan. Hij gedroeg zich zeer hoogmoedig ... Hij nam
een houding aan waaruit bleek dat hij liever niet sprak met 'die sjofele vluchte-
lingen', wat hij dan ook niet deed. Het enige wat hij ter bemoediging kon
zeggen, was, dat de regering alles deed wat in haar macht was.' 2

Men lette op de periode waarin dat bezoek viel: lente '42. De afvoer uit
Frankrijk zat toen, doordat Nederlands-Indië uitgevallen was, al maanden
vast. In Lissabon werd er in die tijd door een andere Nederlander, mr. H.
Maas Geesteranus, die er vertegenwoordiger was van de Londense Centrale

1Brief, 7 aug. 1940, van B. Ph. van Harinxma thoe Sloaten aan van Kleffens
(DBPN, C, dl. I, p. 295). 2 Getuige E. G. Lachman,Enq., dl. VI c, p. 683.
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