
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Inlichtingendienst, met klem op aangedrongen dat men, waar legale
afvoer uit Frankrijk nauwelijks meer mogelijk was, een illegale afvoer zou
gaan organiseren. VanKleffens was daar een principiële tegenstander van.
'Zodra men zich zet tot illegale evacuatie, brengt men', betoogde hij later,
'de post' (d.w.z. het gezantschap) 'in gevaar'{: zouden de Duitsers iets
merken, dan bestond er kans dat de Nederlandse gezant onder Duitse druk
het desbetreffende land zou moeten verlaten, waarna Nederland hoogstens
vertegenwoordigd zou zijn door een zaakgelastigde die geen recht van
toegang had tot de hoogste regeringspersonen. Van Harinxma ging in de
voorzomer van '42 beseffendat illegale evacuatie naast de legale aanbeveling
verdiende, maar die aanpak had zijn hart niet en het gevolg was dat het
conflict tussen hem en Maas Geesteranus (zij hadden in hun gemeenschappe-
lijke Leidse studiejaren aloverhoop gelegen) zo hoog opliep dat Gerbrandy's
raadadviseur Warners uit Londen naar Lissabon gezonden werd om te
zien of hij de afvoer uit Frankrijk kon bespoedigen.
Warners kwam eind juli '42 in Lissabon aan, aangezien, zo berichtte van

Lidth aan van Harinxma, 'herhaaldelijk klachten worden vernomen van
hen die uit Zwitserland en Frankrijk overkomen, dat de evacuatie niet vlot
genoeg verloopt en dat de betrokkenen niet de hulp ondervinden die
nodig zou zijn om hen spoediger te doen doorreizen' - klachten waren dat,
waar van Lidth 'persoonlijk ... enigszins sceptisch' tegenover stond, maar
hij had geen bezwaar tegen een poging om de evacuatie van Nederlanders
uit Zwitserland en Frankrijk, 'in het bijzonder hen die dienstplichtig zijn'
(Engelandvaarders kregen dus prioriteit), langs illegale weg te ondernemen.ê
Na besprekingen ter plaatse liet Warners die poging aan Maas Geesteranus
over, maar deze had, toen de Wehrmacht op II november '42 Vichy-
Frankrijk bezette, nog maar weinig kunnen bereiken.
Nadien was het ontsnappen uit Frankrijk, en dus ook uit Zwitserland,

moeilijker dan ooit. Van Harinxma vertrok naar Londen, zijn taak als
vertegenwoordiger van regeringscommissaris van Lidth werd eerst door
zaakgelastigde van Pallandt, vervolgens door diens opvolger dr. R. Flaes
overgenomen. Beiden kregen moeilijkheden met Maas Geesteranus en in
Londen bleven de klachten van Engelandvaarders binnenstromen dat
vooral aan hun opvang in Spanje, vergeleken met die van Engelandvaarders
van andere nationaliteit, veel ontbrak. In juni '43 vloog minister van
Boeyen, van enkele Londense ambtenaren vergezeld, naar Lissabon waar

1 Getuige van Kleffens, a.v., p. 570. 2 Brief, IS juli '42, van van Lidth de Jeude
aan B. Ph. van Harinxma thoe Slooten (Kon. Instituut v. Ingenieurs, Collectie-
van Lidth de Jeude, bundel 282).
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