
VAN BOEYEN IN LISSABON

de Nederlandse gezant uit Madrid, alsmede de consul-generaal uit de Spaanse
hoofdstad hun opwachting bij hem maakten. Hun uiteenzettingen maakten
op van Boeyen niet veel indruk; deze was zo verstandig, zijn licht op te
steken bij de ca. zestig Engelandvaarders die zich op dat moment in en bij
Lissabon bevonden. Hij werd diep geschokt door wat zij hem over de
houding van het gezantschap en vooral van het consulaat-generaal in
Madrid zeiden. 'Eén vluchteling', zo vermeldde hij in een eind juni geschre-
ven rapport,

'durfde op rustige wijze tweemaal te verklaren: 'Ik kan niet nalaten te verklaren
dat mijn conclusie ten aanzien van de consul-generaal is dat deze absoluut te
kwader trouw is .. .' De vluchteling verklaarde voorts dat hij deze verklaring
ook in het bijzijn van de consul-generaal zou volhouden. Een andere, niet tot
de jeugdige vluchtelingen behorende Engelandvaarder deelde mee: 'Ik wens
met nadruk te zeggen dat ik, naarmate ik Engeland dieliter nader, al meer en
meer het vertrouwen in onze Nederlandse regering verlies en er thans tegen
op zie, mij aldaar onder die regering te moeten scharen.' '1

Van Boeyens belangrijkste conclusie was dat de legatie en het consulaat-
generaal te Madrid op het gebied van de hulp aan ontsnapten deerlijk
faalden. Hoe daarin verbetering te brengen? Hij zag niemand die daar de
vereiste capaciteiten voor had. Bij die conclusie kon majoor dr. J. M. Somer,
zelf Engelandvaarder, die sinds begin '43 met succes leiding gaf aan het
Londense Bureau Inlichtingen, zich niet neerleggen. Zogenaamd in opdracht
van het Londense Rode Kruis reisde hij medio november '43 onder een
valse naam ('Elias van Praag') naar Madrid en wist daar het illegale vertrek
naar Portugal (en vandaar naar het Britse Gibraltar) van omstreeks vijftig
Engelandvaarders met bekwame spoed te regelen (hierover straks meer in
de paragraaf over Spanje); daarvoor was het echter nodig geweest dat hij
samen met een dier Engelandvaarders, mr. H. P. Linthorst Homan, uit de
brandkast van het consulaat-generaal de paspoorten en de foto's van enkele
honderden Engelandvaarders haalde die daar in een grote wanorde lagen.
'Ik heb mij er zeer aan geërgerd', verklaarde Somer later aan de Enquête-
comrmssie.

'Toen ik [evenwel] te Londen terugkwam, vroegen enige heren van Buiten-
landse Zaken, waar ik mij mee had bemoeid. Mij werd gezegd dat ik mijn
bevoegdheden was te buiten gegaan. Misschien kan dit het geval zijn geweest,
maar wanneer ik zie, dat er drie-, vierhonderd jongelui zijn die niet kunnen

1Van Boeyen: 'Verslag over het bezoek aan Portugal injuni 1943' (28 juni 1943),
Enq., dl. VI b, p. 28.
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