ENGELANDVAARDERS IN ZWEDEN

havens aangekomen, gedrost waren en zich hadden aangemeld by het
Nederlandse gezantschap of het consulaat-generaall Twee van die kust-
vaarders waren eigendom van een arts te Delfzijl, A. L. Qosterhuis, en
deze hielp, zoals wij al in deel 5§ vermeldden (in de aanhef van hoofdstuk 10:
‘Contact met Londen’), verscheidenen op gemakkelijke wijze ontsnappen,
totdat één van die ontsnapten in februari ’41 zo onvoorzichtig was, voor
de Wrul-zender (Boston) precies te vertellen hoe hij buiten bezet gebied
gekomen was. Onmiddellifk verscherpten de Duitsers hun controle. Des-
ondanks slaagde Oosterhuis er in om in de periode juni *42-juli *43 (de periodc
waarin hij in bezet gebied de door de Jong, de consul-generaal in Stockholm,
georganiseerde ‘Zweedse Weg’ in handen had) opnieuw een aantal ver-
stekelingen naar Zweden weg te werken.

Hoe konden zij van Zweden uit Engeland bereiken? Een scheepsverbin-
ding was er niet. De gezant, mr. J. E. H. baron van Nagell, vond een weg.
Zijn eigen zoon wilde dienstnemen bij de Nederlandse strijdkrachten en
eind ’40 regelde hij met de Russische gezant in Stockholm, Alexandra
Kollontay, dat die zoon naar Moskou kon vliegen waarna hij per trein en
schip Japan en uit Japan per schip Canada bereikte; daar was toen een depot
gevestigd van de Irene-brigade. Diezelfde route werd na van Nagells zoon
door een tiental andere Engelandvaarders gevolgd en ca. vijf-en-twintig
konden uit Zweden door de Sowjet-Unie naar Perzié reizen vanwaar zij
via Brits-Indié en Zuid-Afrika in Engeland aankwamen. Het was telkens
een lange en kostbare tocht (de reiskosten werden door de regering betaald),
maar die mogelijkheid om zich bij de Nederlandse strijdkrachten te voegen,
viel natuurlijk weg op de dag waarop Duitsland de Sowjet-Unie binnen-
rukte (22 juni '41). In september '41 konden evenwel negen Engeland-

1 Vé6r de komst van die eerste Engelandvaarders hadden al gezantschap en con-
sulaat-generaal hun zorgen moeten uitstrekken tot de ca. veertig opvarenden van het
Nederlandse schip ‘Bernisse’ dat op 9 april ’40 (de dag van de Duitse invasie van
Denemarken en Noorwegen) voor het Noorse Narvik tot zinken gebracht was.
Die opvarenden kwamen eind april in Stockholm aan. Het gezantschap had in mei
geen geld meer om hen te onderhouden, contact met Londen was moeilijk, ‘de
banken’, aldus later consul-generaal de Jong, ‘waren niet bereid, voorschot te geven.
Wij zaten volkomen van alles verstoken op een eciland.” (Eng., dl. VI ¢, p. 503)
De Jong organiseerde een inzameling onder de in Zweden woonachtige Neder-
landers en kreeg voldoende geld bijeen om de opvarenden te steunen en zelfs een
soort clubhuis voor hen in te richten. Die opvarenden wilden naar Nederland terug-
keren en hoeveel moeite de Jong zich ook gaf, hen daarvan te weerhouden, hij had
geen succes. In september 41 stelden de Duitsers hen in de gelegenheid, naar
Nederland te gaan; er was maar één weigeraar: een man overigens die volgens de
Jong ‘aan alle kanten klapliep en geen vinger wilde uitsteken.’ (a.v.)
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