
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

vaarders plaatsnemen in een van de Engelse koeriersvliegtuigen die af en
toe dwars over bezet Noorwegen naar Stockholm vlogen. Op die negen
volgden in de lente van' 42 nog dertig, maar toen waren er in Zweden waar
in totaal tot in de lente van '42 een kleine honderdvijftig Engelandvaarders
aangekomen waren, nog steeds ca. zeventig aanwezig. Helemaal veilig
voelden zij zich niet. De Zweedse politie had in oktober' 41 drie Engeland-
vaarders (gedroste zeelieden) aan Duitsland uitgeleverd en wel had de
Zweedse regering na een geharnast protest van de Nederlandse zaakgelas-
tigde (gezant van Nagell was in de lente van '41 door van Kleffensontslagen,
waarover meer in het volgende hoofdstuk) beloofd, voortaan uitleveringen
na te laten, maar een ieder wist dat Duitsland, als het zijn militaire positie
kon versterken (en daar zag het tot eind '42 naar uit), een toenemende
pressie op Zweden zou kunnen uitoefenen. Consul-generaal de Jong liet
zich daar niet door weerhouden, voor de Nederlandse en Geallieerde zaak
te doen wat hem mogelijk was; hij werkte, hoewel dat in het neutrale
Zweden strafbaar was en hij geen diplomatieke bescherming genoot, nauw
met de Britse Intelligence samen. Deze had beloofd, hem in geval van nood
zo enigszins mogelijk naar Engeland te zullen afvoeren.
Wat de Engelandvaarders betrof, begon de Jong in de eerste jaren, toen

het er maar weiuigen waren, met hun een rondreisbiljet te geven voor de
Zweedse spoorwegen (daar vond geen politiecontrole plaats); kwamen zij
dan na een dag of drie bij hem terug, dan prentte hij hun in dat zij zich
bij de Zweedse politie, die verblijfsvergunningen moest uitreiken, voor
politieke vluchtelingen moesten uitgeven. Toen bleek dat zich gevallen
voordeden, waarin Engelandvaarders desondanks door de politie terug-
gebracht werden naar het schip dat zij verlaten hadden, organiseerde hij
enkele onderduikadressen waar zij zich konden schuilhouden tot hij wist
dat hun schip de Zweedse haven verlaten had.
Gemakkelijk waren die Engelandvaarders niet. De zeventig die er zich

nog in de lente van '42 bevonden, waren, geheel begrijpelijk, hoogst
ongeduldig. Zij liepen in Stockholm, waar Duitsland geen gebrek had aan
spionnen, nogal in de gaten en dat droeg er toe bij dat de Jong besloot,
allen die op afvoer moesten wachten, onder te brengen in Zweedse kampen
in de bossen waar hout gehakt moest worden. Die houthakkers kregen
van de Zweedse autoriteiten vrije kost en inwoning en bovendien per week
een zakgeld van 10 kronen (ca. f 4,40). In elk kamp kwam aanvankelijk
een tiental Engelandvaarders terecht, later waren het er meer. Er waren
tenslotte IS van die kampen (inrichting en voeding waren conform de
normen van het Zweedse leger) van welke evenwel enkele twee dagreizen
van Stockholm verwijderd lagen. Tijd om die kampen te bezoeken had


