
HULP IN PARIJS

steun aan de daar aanwezige vluchtelingen - zij verzocht Sevenster, haar
arbeid uit dat geld te subsidiëren. Hij weigerde en liet die weigering door
van Harinxma aan wie hij ondergeschikt was, bevestigen: geld dat van de
regering afkomstig was, mocht niet naar enig bezet gebied gaan. De Asso-
ciation ontving evenwel steun van de Amerikaanse Quakers (naar wij aan-
nemen: tot eind '41, toen Duitsland de Verenigde Staten de oorlog ver-
klaarde) en kreeg ook, althans tot eind '42, via het Nederlandse Rode Kruis
gelden uit Nederland die daar door particulieren ingezameld waren. Zij
kon haar sociaal werk dus voortzetten, maar zij ging daarnaast, voorzover
het haar mogelijk was, hulp verlenen aanEngelandvaarders die op doortocht
waren. Dat laatste was uiteraard verboden, maar de secretaris van de
Association, dr. H. G. van Dam (tevoren in Parijs secretaris van de Frans-
Nederlandse Kamer van Koophandel) liet zich daar niet door afschrikken.
In juni '42 werd die clandestiene hulpverlening door de Duitse bezetter
ontdekt. Van Dam week naar Engeland uit, het bureau van de Association
werd gesloten, de leden van de kleine staf werden gevangen genomen en
naar Nederland afgevoerd - en enkele bestuursleden die buiten schot
gebleven waren, begonnen enige tijd later de Association weer op te bouwen;
zij zijn tot de bevrijding van Frankrijk actief gebleven, zij het, aldus onze
indruk, op kleiner schaal dan tevoren.' Verdienstelijk werk dus, dit alles,
maar geen werk van instanties van de Londense regering.
Anders lag het in onbezet Frankrijk.
Dat de Nederlandse regering in Vichy een gezantschap en elders consu-

laten bezat, werd door Duitsland niet lang getolereerd. Begin september '40
moest het gezantschap opgeheven worden, waarna de gezant jhr. Loudon
zich (het Nederlandse kabinet had dat goedgevonden) als ambteloos burger
in Nice vestigde; hij was toen bijna vijf-en-zeventig en werd buiten de zaken
gehouden die aan de orde kwamen. Centrale figuur daarin werd Sevenster.
Het Vichy-bewind sloot namelijk in november onder Duitse druk de
Nederlandse eonsulaten. maar een maand later werden in heel onbezet
Frankrijk Offices néerlandais opgericht, formeel onder leiding van een
directeur-général, de Fransman J. H. Sauveur (deze was vóór de rode mei
leraar en Frans consulair agent geweest in Haarlem) maar in werkelijkheid
geleid door Sevenster. Die Offices néerlanáais waren niet anders dan een
gecamoufleerde voortzetting der consulaten; zij namen, ten dele via het

1 Verscheidene Nederlanders in Parijs hebben diep in het illegale werk gezeten, er
was o.m. van eind' 42 af een groep die ingeschakeld was bij het ontsnappingswerk
van de illegale organisatie van Jean Weidner ('Dutch-Paris'). Laatsman was hoofd-
vertegenwoordiger van 'Dutch-Paris' in de Franse hoofdstad; hij werd mèt anderen,
onder wie Weidners zuster Gabriëlle, eind februari' 44 gearresteerd.


