
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

in Vichy-Frankrijk werkzame deel van de Association, het werk ter hand
dat in Parijs door de daar gevestigde Association gedaan werd: hulp aan
gepensioneerden (er woonden er in Vichy-Frankrijk ca. honderdvijftig,
hoofdzakelijk aan de Rivièra), hulp aan vluchtelingen, later ook hulp
aan Engelandvaarders.
In de eerste weken na Frankrijks ineenstorting had Sevenster natuurhjk

geen denkbeeld waar zich in Vichy-Prankrijk Nederlandse vluchtelingen
bevonden, zij het dat hij mocht aannemen dat velen hunner in de buurt
van Toulouse terechtgekomen waren; kort na zijn vertrek uit Parijs had
hij namelijk met goedvinden van de Franse autoriteiten kunnen doorgeven
dat dat de streek was waarheen Nederlandse vluchtelingen zich moesten
begeven, als zij er in een van de Franse havens niet in zouden slagen, passage
naar Engeland te vinden. Aanvankelijk liep het aantal vluchtelingen dat
zich in heel Frankrijk bevond, terug. Op 20 juni namelijk had van Kleffens,
zoalswij in hoofdstuk I vermeldden, telefonisch doen weten dat, aangezien
de overtocht naar Engeland nauwelijks mogelijk en trouwens ook riskant
was, aan de vluchtelingen consigne gegeven moest worden, naar bezet
Nederland terug te keren; dat consigne gold ook voor mannen van dienst-
plichtige leeftijd, niet evenwel voor Joodse vluchtelingen en voor anderen
die zich door de Gestapo bedreigd achtten. Er bevonden zich op die zoste
juni in Frankrijk enkele tienduizenden vluchtelingen uit Nederland (tegen
de tienduizend alleen al uit het ontruimde Breda) - veruit de meesten
(ook een aantal Joden) trokken naar Nederland terug of werden gere-
patrieerd, onder hen stellig die op eigen initiatief terugkeerden. Dat consigne
evenwel ging, zou men kunnen zeggen, een eigen leven leiden: het werd
losgemaakt van de speciale situatie waarin het was gegeven. Aangezien het
bovendien moeilijk was, via het Iberisch schiereiland of via Frans-Noord-
Afrika Engeland te bereiken, kwam het later in '40 alsook in '4I herhaaldelijk
voor dat Engelandvaarders die met veel moeite Vichy-Frankrijk bereikt
hadden, van Sevenster en van de hoofden van sommige Offices néerlandais
te horen kregen dat zij er beter aan deden, naar bezet Nederland terug te
gaan. Zo kregen twee ondernemende Nederlandse jongeren die eind '40
Marseille hadden weten te bereiken, daar, aldus een hunner, in het Office
néerlandais te horen 'dat het onzin was om naar Engeland te gaan'; 'wij
hebben al genoeg te stellenmet Joden die hier zijn', werd daaraan toegevoegd.
De twee kregen eerst nog enig geld om in leven te blijven, maar na twee
maanden werd hun gezegd dat die betaling gestaakt werd - ze moesten
naar Nederland terug.! Het was toen nog wel degelijk mogelijk, de Spaanse

1 Getuige].]. vanEeghen (Enq, dl. VI c, p. 688-89).
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