
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

zijn contacten met uit Nederland ontsnapten aan de dag legde, bij menige
Jood onder die ontsnapten de indruk wekte dat hij niet vrij was van anti-
semitisme. Diegenen die hem bekritiseerden, beseften evenwel niet dat hij
eigenlijk elke dag zijn vrijheid op het spel zette: het geld immers dat hij
distribueerde, was elandestien Vichy-Frankrijk binnengesmokkeld. Hoe
dat zij, niet alleen bij de Joden onder de ontsnapten, maar ook bij talrijke
Engelandvaarders kreeg Sevenster een slechte naam. Hij bezocht in april' 42
het tehuis bij Perpignan waar Kolkman een aantal vluchtelingen en Enge-
landvaarders had kunnen onderbrengen. 'Terwijl wij het', aldus later
Lachman (die wij reeds eerder aanhaalden),

'zij het zeker niet door de schuld van Kolkman, in dat kamp slecht hadden,
ongeduldig waren, niet naar Engeland konden, heeft hij het gepresteerd, eenmaal
door het kamp te lopen en daarna het portier van zijn auto dicht te slaan, het
raampje naar beneden te draaien en te zeggen: 'De regering doet haar uiterste
best, mijne heren!', waarop wij natuurlijk brulden: 'Honger!' '1

Krachtige aandrang op de regering om de Joodse vluchtelingen Vichy-
Frankrijk te doen verlaten en de Engelandvaarders hun doel te laten bereiken,
ging, voorzover wij weten, van Sevenster niet uit - in Vichy-Frankrijk
zelf gaf hij zich wèl veel moeite om hen allen te beschermen. Het kwam
herhaaldelijk voor dat Engelandvaarders op de z.g. demarcatielijn tussen
bezet en onbezet Frankrijk door Vichy-Franse politiemannen gearresteerd
werden en opgesloten in een smerige gevangenis waar men hun de keus
gaf, teruggeleid en aan de Duitse bezetter uitgeleverd te worden dan wel
vijfjaar dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen in Frans-Noord-Afrika
(een ambtenaar van Sociale Zaken uit Londen wist eind '44 de laatste ca.
vijftig Nederlandse jongeren uit dat legioen te bevrijden 2) - Sevenster ging
zich, als hij van die gevallen hoorde, inspannen, de betrokkenen uit hun
gevangenschap vrij te krijgen. Hij droeg er verder zorg voor dat enkele
centra ingericht werden waar Engelandvaarders en vluchtelingen die elders
geen onderdak gevonden hadden, opgenomen werden. Er kwamen drie
van die centra: naast die te Perpignan en Toulouse een in Lessac (zie kaart
VI op pag. 567); in die centra bevonden zich eind '4I ca. vierhonderd

1 Getuige E. G. Lachman, a.v., p. 682. 2 Frans Noord-Afrika was toen al bijna
twee jaar bevrijd en ruim twintig Engelandvaarders hadden zich van daaruit bij
de Irene-brigade kunnen voegen, maar de Nederlandse consuls ter plaatse hadden
zich voor de overige geronselde Nederlanders geen moeite gegeven: 'zij snapten
er', aldus die ambtenaar, 'niets van, zij hebben nooit het heilige vuur voor het
sociale werk gehad.' (getuige]. Th. A. H. van der Putten, a.v., p. 806)
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