
VLUCHTELINGEN-CENTRA IN VICHY-FRANKRIJK

ontsnapten (onder wie bijna driehonderd Joden) en van die vierhonderd
bevonden zich toen ca. tweehonderdzestig in het centrum bij Toulouse
dat verreweg het grootste was: een kasteel met een aantal woningen in
nabije dorpen en gehuchten. De door Testers aangestelde leiding in dat
centrum liet te wensen over en dat droeg er toe bij dat verscheidenen
van de er in opgenomen Joden zich misdroegen: alsgevolg van klachten van
de plaatselijke bevolking moest het centrum begin '42 gesloten worden.
De Vichy-autoriteiten waren toen voornemens, de Joden in een Frans
concentratiekamp onder te brengen, maar Sevenster kon bereiken dat zij
verlof kregen, zich in twee afgelegen badplaatsjes aan de voet van de
Pyreneeën te vestigen. Jongeren die in de centra ondergebracht waren,
moesten van daaruit aan de wegen werken of kanalen graven: zwaar werk
en de rantsoenen waren klein, hoewel Sevenster er soms in slaagde, aan-
vullende hoeveelheden levensmiddelen naar de centra te sturen. Geen toeval
was het dat, gelijk weergegeven in het centrum bij Perpignan de kreet
'honger!' weerklonk.
Niettemin was speciaalin dat centrum de geest goed; dat was Kolkmans

verdienste. Er werd bijvoorbeeld op 3 I augustus '4I op stijlvolle wijze
Koninginnedag gevierd; de feestelijkheden begonnen, rapporteerde Kolk-
man, 'met het serveren van koffie en koekjes. Echte zelfgebakken koekjes,
waarvoor drie jongens elkaar in de keuken gedurende twee nachten aflosten,
omdat ze anders met de primitieve hulpmiddelen waarover ze beschikten,
niet klaar waren gekomen.' 's Avonds laat was er cabaret: 'Bijna elk nummer
was uitstekend ingestudeerd en werd vlot voorgedragen zodat ... voor
we het wisten de klok half twee sloeg. Even werd nog een koud schoteltje
als souper geserveerd en toen werd met een daverend 'Wien Neerlands
bloed' dit uitstekend geslaagd Koninginnefeest besloten.'1
Gelijk gezegd: in de drie centra bevonden zich eind' 4I vierhonderd van

de veertienhonderd uit Nederland ontsnapten die aan de Offices néerlandais
en de Association bekend waren. Nu gold in Vichy-Prankrijk sinds eind
september '40 een wet die bepaalde dat mannelijke buitenlanders van
negentien tot vier-en-vijftig jaar oud in werkkampen opgesloten konden
worden als zij, naar het oordeel der Franse autoriteiten, 'overbevolking'
veroorzaakten; bovendien gold er van begin oktober '40 af een wet welke
die autoriteiten het recht gaf, Joodse vluchtelingen in kampen voor louter
Joden te concentreren. De behoefte om de Engelandvaarders tegen opslui-
ting in de werkkampen, de Joodse vluchtelingen tegen opsluiting in de

1J.W. Kolkmant 'Rapport' (22 sept. 1941), a.v., dl. VI b, p. 88.
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