
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

Het werkkamp voor Nederlanders ging door. Het werd (zie kaart VI
op pag. 567) begin juli '42 in Chàteauneuf-les-Bains gevestigd. Tevoren
was het een werkkamp van het Vichy-regime geweest met Belgen en
Luxemburgers er in. Er kwam een nieuwe commandant, een Franse kolonel
van Joodse afkomst. Bewaakt werd het kamp door Franse gendarmes maar
dezen waren omkoopbaar en hielpen velen te vluchten. De neiging daartoe
ontbrak allerminst. Het kamp was namelijk vervuild en het eten was er
slecht. In de zomer van '42 zaten er enkele honderden over het algemeen
jeugdige Nederlanders vast, de helft Joden.
Waar gingen die vluchtenden heen? Wij hebben er geen overzicht van,

maar durven wel veronderstellen dat in de periode van begin juli tot begin
september '42 verscheidenen hunner in Lyon terechtkwamen bij een figuur
van wie onder Engelandvaarders en vluchtelingen vrij algemeen bekend
was dat hij tot alle vormen van hulp, legale èn illegale, bereid was: Salomon
('Sally') Noach, een man die uiterst effectief kon optreden - 'als Sally het
beslist wil', schreef Meyer Sluijser eens, 'kan hij een stenen beeld doen
glimlachen.' 1
Noach was in 1909 in Zutfen geboren als zoon van een Joodse handelaar

in tapijten. In '26 trok die vader naar Brussel, Sally kwam daar twee jaar
later terecht en werd er voor de tapijthandel opgeleid. Hij ging in België maar
vooral in Frankrijk, waar hij zich vestigde, met zijn tapijten rondreizen en
deed er goede zaken. Heel Frankrijk leerde hij zo kennen. In mei '40 bevond
hij zich in Brussel. Hij bevocht zich op de lode mei een plaats in een trein
naar Parijs - die trein kwam uiteindelijk in de buurt van Toulouse terecht
waar Noach met andere vluchtelingen in een kamp gestopt werd. Spoedig
was hij er tolk èn kok. Na een vergeefs bezoek aan Parijs, nog vóór de
Franse capitulatie, trok hij in september naar Lyon waar de Nederlandse
consul, L. Lambotte, hem onmiddellijk als tolk en vertaler in part-time
dienst nam, een verbintenis die, toen Lambotte begin '41 overleden was,
door zijn opvolger als hoofd van het Office néerlandais, de Fransman L. M.
Jacquet (deze was in Lyon inspecteur van een Nederlandse verzekerings-
maatschappij), voortgezet werd. Dat in Lyon veel Engelandvaarders en
vluchtelingen bij Noach terechtkwamen, is niet vreemd: zij konden Neder-
lands met hem spreken. Ve1en zond hij door naar de drie centra die wij
reeds noemden, voor anderen vond hij een ontsnappingsweg naar Zwitser-
land maar daarbij ging nogal eens iets mis en de betrokken Engelandvaarders
kwamen dan in een Franse gevangenis terecht. Met goedvinden van Jacquet
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