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knoopte Noach daarop relaties aan met Franse justitiële autoriteiten, dezen
gaven hem een introductie voor de gevangenisdirecteur en Noach wist toen
verscheidenen uit de gevangenis vrij te krijgen. I-Iij bracht hen dan naar
een van de Nederlandse centra toe maar moest, als die centra vol waren,
menigmaal tot zijn teleurstelling constateren dat de Engelandvaarders zich
in een Vichy-werkkamp moesten aanmelden. Het Office te Lyon, dat in
die tijd van Sevenster slechts geld ontving om de ondersteunings-voor-
schotten uit te betalen, ging er een 'zwarte kas' op nahouden teneinde
Engelandvaarders te helpen. Noach wist voor die kas bijdragen in te zamelen
bij Franse textielfabrikanten - hij kreeg 'ook geld van de man die bij het
gezantschap te Bern met de hulp aan Engelandvaarders belast was, de
militaire attaché generaal A. G. van Tricht, Meer en meer in Vichy-
Frankrijk binnenkomende Engelandvaarders hoorden dat zij bij Jacquets
Office in Lyon op effectieve steun konden rekenen en Noachs werk breidde
zich dus voortdurend uit. In het Office werden Franse verblijfs- en reis-
vergunningen vervalst. Al dat werk combineerde Noach met particuliere
operaties op de zwarte markt die hem in staat stelden, Franse autoriteiten
om te kopen en Engelandvaarders die er behoefte aan hadden, extra geld
toe te stoppen.
Een nieuwe vorm van activiteit moest Noach gaan ontplooien toen de

politie van Vichy in augustus' 42 in Lyon razzia's ging houden op Joden.
Daarbij werden ook Nederlandse Joden gevangengenomen. Gewapend met
papieren ten bewijze dat hij Nederlands consul was, drong Noach tot de
plaats door waar de razzia-slachtoffers bijeengebracht waren en wist er
ruim zestig (onder hen tien Poolse Joden) van wie hij op hoge toon beweerde
dat zij Nederlanders en geen Joden waren, vrij te krijgen, hoewel een
Duitse officier die ter plekke aanwezig was, met betrekking tot de Neder-
landse 'consul' opmerkte: 'Lch glaube, er ist selbst Jude.'l Een dag later kon
Noach dit type operatie herhalen in een stadion buiten Lyon waar zich de
slachtoffers van een tweede razzia bevonden. Toen was het afgelopen: het
hoofd van de Service des Étrangers die Noach steeds geholpen had, werd door
een 'foute' figuur vervangen, Noach vernam dat de Franse politie opdracht
had, hem aan te houden, verliet begin september Lyon, dook dicht bij de
Pyreneeën onder en kwam Spanje binnen waar hij, handig als hij was,
linea recta Madrid bereikte; daar kocht hij op de zwarte markt een trein-
kaartje naar Lissabon, alsmede de nodige valse papieren - begin december' 42

1 F. Visser:De schakel. Ben documentaire uit de tweede wereldoorlog. Ben selectie authen-
tieke verhalen van Nederlandse Engelandvaarders (1976), p. 356.
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