HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

was hij in Londen. Hij had in Vichy-Frankrijk grote risico’s genomen - hij
had er ook veel medewerking ontvangen, in de eerste plaats van Jacquet.
Hij had evenwel tevens met zijn illegaal optreden de ergernis van Sevenster
opgewekt die jegens de Enquétecommissie wel wilde erkennen dat Noach
‘verschillende mensen’ geholpen had maar hem overigens karakteriseerde
als ‘de koning van de zwarte markt te Lyon’.* Wij merken daarbij op dat de
Engelandvaarders die, voorzover zij Vichy-Frankrijk hadden kunnen ver-
laten, zich in Londen in groten getale over het formalistisch optreden van
Sevenster beklaagden, Noach tot erelid benoemden van hun club ‘Oranje-
haven'.

Hoeveel Engelandvaarders en vluchtelingen véér de bezetting van Vichy-
Frankrijk Spanje binnengekomen zijn, weten wij niet precies. Er zijn er
voortdurend illegaal door de Pyrenceén getrokken, maar er hebben ook
(door Sevenster georganiseerde) legale transporten plaatsgevonden, waar-
voor dan telkens vier papieren nodig waren: een Vichy-Frans uitreisvisum,
een Spaans inreis- en een dito uitreisvisum en een Portugees inreisvisum.
Van Harinxma schatte na de oorlog? dat hij van de zomer van 40 tot novem-
ber '42 in totaal voor veertien- tot vijftienhonderd Nederlanders die in
Vichy-Frankrijk vastzaten, officiéle papieren had weten te krijgen; de
schatting is te hoog (wij komen er in de paragraaf over Portugal op terug),
maar vast staat dat zij in hoofdzaak op de vluchtelingen sloeg.

Wat de Engelandvaarders betreft: hiin legale evacuatie was bij uitstek
moeilijk. Te hunnen behoeve kon van Harinxma pas in november "41 twee-
honderd Portugese inreisvisa in de wacht slepen, maar er verliepen toen nog
zes maanden voordat hij voor deze groep de eerste Spaanse visa losgekregen
had; dc Spaanse autoriteiten bleken toen bereid, de doortocht van Engeland-
vaarders toe te staan mits dezen zich in de haven van Bilbao (Noord-Spanje)
op een Spaans schip inscheepten en hun passage tevoren in dollars betaald
was. Aldus kon van Harinxma in de periode mei-augustus '42 een kleine
tweehonderd Engelandvaarders uit Vichy-Frankrijk evacueren. Er zaten er
daar evenwel veel meer, afgezien nog van de Joodse vluchtelingen wier
aantal door nieuw-aangekomenen uit Nederland (in totaal wellicht twee-
honderd) voortdurend toenam. In augustus besloten de Vichy-autoriteiten,
het verlenen van uitreisvisa drastisch te beperken. Om nu toch nog zoveel

1 Getuige A. Sevenster, Eng., dl. VI, p. 864. 2 Getuige B. Ph. van Harinxma thoe
Slooten, a.v., p. 239.

580



