
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

bevonden; anderen hadden dat kamp kunnen verlaten met medewerking
van de Franse kampcommandant die, toen dat in maart werd geconstateerd,
zelf gearresteerd en naar het concentratiekamp Natzweiier gevoerd werd,
waar hij omkwam. Aannemelijk lijkt ons intussen dat van de vluchtelingen
in het vroegere Vichy-Frankrijk slechts een minderheid in Duitse handen
gevallen is; sommigen wisten Zwitserland binnen te komen, anderen doken
onder of werden geholpen het in november '42 door Italië bezette Franse
gebied binnen te komen (zie kaart VI), nog anderen bleven wellicht op hun
normale adres wonen, en er zullen er ook wel geweest zijn die door een
ontsnappings-organisatie als 'Dutch-Paris' (de organisatie van JeanWeidner)
naar Spanje gesmokkeld werden.
Alleen met hulp van dergelijke organisaties kon men van november '42

af nog de Pyreneeën naderen en het gebergte overschrijden. Dat is in '43 en
de eerste maanden van '44 een aantal vluchtelingen en Engelandvaarders
gelukt, niet zonder grote moeilijkheden. Aan hoevelen ? Wij hebben geen
cijfers en wij hebben evenmin een overzicht van de organisaties die hun
terzijde stonden. Dat waren er vele: niet alleen een Nederlandse als 'Dutch-
Paris', maar ook Belgische, Franse, Poolse en Britse organisaties - het hing
er maar van af, met welke men het eerst in contact kwam. Wat de groep van
Weidner betreft: Weidner was eind december' 42 persoonlijk naar Toulouse
gereisd waar hij twee belangrijke helpers aangetrokken had: de Franse arts
G. Nahas die de Pyreneeën uitstekend kende en wist welke passeurs betrouw-
baar waren, en de Nederlander Aarts, die eerst in Vichy werkzaam was
geweest bij Sevenster maar Testers had opgevolgd als hoofd van het Office
néerlandais te Toulouse. In januari en begin februari' 43 kon men de Pyre-
neeën, die dik onder de sneeuw lagen, niet overkomen maar na die tijd ging
'Dutch-Paris' regelmatig Spanjegangers naar Toulouse doorgeven. Was on-
middellijk vertrek naar Spanje niet mogelijk, dan bracht Aarts diegenen die
de Pyreneeën over moesten, eerst in een klein hotel onder, 'Le Panier Fleuri',
dat iets buiten Toulouse gelegen was; elk transport werd door Franse helpers
of helpsters (allen relaties van Nahas) naar een stationnetje in de Pyreneeën
gebracht, waar de stationschef in het complot was: hij zorgde er voor dat de
Duitse politie de Spanjegangers niet ontdekte; enige tijd later kregen dezen
overigens vóór hun vertrek uit Toulouse nagemaakte verblijfsvergunningen
voor de grensstreek mee die afgestempeld waren door met Nahas samen-
werkende ambtenaren van het gemeentehuis te Cier de Luchon (zie kaart
VI op pag. 567).
Al dat ontsnappingswerk was hoogst riskant: Sicherheitspolizei en Abwehr

deden hun uiterste best om organisaties als 'Dutch-Paris' op te rollen. Jacquet
werd in september' 43 gearresteerd en toen begin' 44 in 'Dutch-Paris' grote


