
HULP AAN JODEN IN BELGIË

Joden betreft: dit ging pas van de zomer van' 42 af een aanzienlijke omvang
aannemen en als gevolg daarvan vormde zich in de herfst van' 42 in Brussel
een groep van aldaar woonachtige Nederlanders die zich ten doel stelde,
zoveel mogelijk uit Nederland afkomstige Joden te helpen. Het initiatief tot
oprichting van die groep ging van de in de Belgische hoofdstad wonende
Nederlander Maurice Bolle uit, die al met verscheidene andere Joden
(Belgen en Nederlanders) samenwerkte toen hij zich in de herfst van' 42 tot
de predikant van de Nederlandse hervormde gemeente te Brussel wendde,
ds. A. G. B. ten Kate. De groep-Bolle had geld en onderduikadressen nodig;
zowel voor het een als voor het ander ging ten Kate zich moeite geven. Het
spreekt overigens vanzelf dat de groep ook veel hulp nodig had van Belgen,
vooral van Belgische ambtenaren die tot illegaal werk bereid waren, en van
leden van Belgische falsificatiegroepen. Zij kreeg de beschikking over echte
Belgische identiteitspapieren, alsmede over nagemaakte (het Belgische
identiteitsbewijs was veel gemakkelijker na te maken dan het perfecte
Nederlandse persoonsbewijs) en voorts over distributiebescheiden; voor die
identiteitsbewijzen en distributiebescheiden liet zij Joodse onderduikers die
over financiële reserves beschikten, betalen - dat geld werd gebruikt om de
operaties van de groep te financieren; wie geen reserves bezat, werd gratis
geholpen. Bolle zelf ging zich spoedig belasten met het naar Frankrijk
brengen van Joden die niet in België wilden blijven. Hij werd in juli '43
door de Duitsers gearresteerd 1; een van zijn meest actieve helpers, Paul van
Cleeff, nam toen de leiding van de groep over, bijgestaan door twee andere
Nederlandse Joden: Henri Vleeschdrager en mr. David Verloop.

Deze groep nu had van eind '42 af al in contact gestaan met Jean Weidner,
doordat Weidner in oktober in Vichy-Frankrijk bezoek ontvangen had van
een Nederlander uit Brussel, B. M. ('Benno') Nijkerk, die tot de groep-
Bolle behoorde. Nadien was het deze groep mogelijk, Joden die Zwitserland
of Spanje wilden binnenkomen, aan Weidners groep door te geven. Weidner
bezat toen al een ontsnappingsroute naar Zwitserland, een naar Spanje (via
Toulouse) bouwde hij, gelijk weergegeven, eind december '42 op. Zijn
contact met Brussel werd evenwel nog intensiever toen hij in de herfst van
,43 op verzoek van Visser' t Hooft de taak op zich nam om een regelmatige
koeriersdienst te organiseren tussen Genève en bezet Nederland. Nadien
verschenen Weidner en zijn belangrijkste helpers regelmatig in Brussel, waar,
als de koeriers niet onmiddellijk konden doorreizen, de voorwerpen waarin
hun microfilms verborgen waren, in de regel aan ds. ten Kate werden toe-

1Hij is naar het concentratiekamp Buchenwald gevoerd maar heeft de oorlog
overleefd.


