HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

storting ruim tienduizend Poolse militairen toe die er in Frankrijk niet in
geslaagd waren, de kust te bereiken. Van een vroeg stadium af werd een
deel van de burgervluchtelingen in werkkampen opgenomen; de eerste
kampen werden in april 40 ingericht, ruim een jaar later waren er 10 waar
toen ca. achthonderd vluchtelingen verbleven. Niet meer dan ruim twaalf-
honderd vluchtelingen (onder wie een aantal Engelandvaarders) kwamen
in de periode zomer '40-zomer ’42 Zwitserland binnen. De grensbewaking
was er scherp, niet alleen aan de ‘Duitse’, maar ook aan de Zwitserse kant
en alin '41 en in de eerste helft van ’42 kwamen gevallen voor waarbij aan
vluchtelingen de toegang door de Zwitserse grensbewakers geweigerd
werd, hetgeen betekende dat zij weer over de grens gezet (‘gerefouleerd’)
werden.

In de tweede helft van juli 42 nam het aantal Joodse vluchtelingen naar
Zwitserland belangrijk toe. Heel begrijpelijk! Medio juli begonnen de
Duitse autoritciten de Joden uit Nederland, Belgié en Frankrijk naar ‘het
oosten’ te deporteren — enkele duizenden trachtten Zwitserland binnen te
komen. Rothmund wenste dat te verhinderen. Op 13 augustus '42 zond hij
een rondschrijven aan alle grensposten waarin hij meedeelde dat ontsnapte
krijgsgevangenen, deserteurs en politicke vluchtelingen (Engelandvaarders
golden als ‘politieke vluchtelingen’) als voorheen toegelaten mochten
worden, maar, schreef hij: ‘Fliichtlinge nur aus Rassegriinden, z.B. Juden,
gelten nicht als politische Fliichtlinge’® en moesten geweerd worden. Deze
richtlijn die in de grensstreeck hier en daar tot protesten leidde van de
burgerij, raakte spoedig aan de pers bekend en wekte een aanzienlijke
deining, zij het dat een deel van de bladen op Rothmunds beleid niets tegen
bleck te hebben. Hij werd genoopt tot een beperkte verzachting: eind
september '42 bepaalde hij dat zicken, zwangere vrouwen, personen boven
de vijf-en-zestig, alleenreizende kinderen beneden de zestien en ouders die
cigen kinderen beneden de zestien bij zich hadden, weél toegelaten moesten
worden — verzachtingen die evenwel niet voor de Franse Joden golden:
die waren ‘ausnahmslos zuriickzuweisen, da sie’, aldus Rothmund, ‘in ihrem
Heimatland nicht gefahrdet sind.’?® Ex waren toen uit Frankrijk al ca. drie-en-
veertigduizend Joden gedeporteerd, deels als gevolg van grote razzia’s in
Parijs waar de Zwitserse pers aandacht aan besteed had — Rothmunds onwil
om de vervolgden te helpen was zonneklaar. Weer kwam de publieke
opinie in het geweer: gevergd werd dat de verzachtingen ook voor de
Franse Joden zouden gelden; medio november gaf Rothmund op dat punt

1 Aangehaald in Ludwig: Die Fliichtlingspolitik der Schweiz, p. 205. * Aangehaald
a.v., p. 223.

590



