
ZWITSERS VLUCHTELINGENBELEID

toe, maar toen had hij inmiddels de grensbewaking verscherpt: de Grenz-
schutz, een apart korps, was versterkt met militairen van het leger. Eind
december bepaalde Rothmund (de Zwitserse regering liet hem kennelijk
zijn gang gaan-) dat vluchtelingen die tot op 12 km van de grens aange-
troffen werden, gerefouleerd moesten worden en dat zij niet in de gelegen-
heid mochten worden gesteld, contact op te nemen met hun eonsulaten of
legaties - talrijke gevallen hadden zich toen al voorgedaan waarin interventie
van die eonsulaten of legaties effectief gebleken was.
Dit alles betekende niet dat er geen Joodse vluchtelingen meer Zwitser-

land binnenkwamen, Leden van de groepen waarvoor een uitzondering
gemaakt was, moesten toegelaten worden, anderen waren er die door goed-
willende grensbeambten in strijd met de geldende bepalingen geholpen
werden, nog anderen, velen, die door de mazen van het net glipten en
dieper in Zwitserland de steun vonden van hun eonsulaten of legaties. Van
1 augustus tot 31 december '42 kwamen ca. drieduizendvijfhonderd vluch-
telingen illegaal Zwitserland binnen en ca. vijfduizend legaal en werden,
voorzover bekend (wij zijn er geenszins van overtuigd dat Grenzschutz en
leger alle gevallen gerapporteerd hebben), ca. elfhonderd Joden gerefouleerd;
van 1 januari tot 1augustus' 43 kwamen in totaal ca. vierduizendachthonderd
vluchtelingen Zwitserland binnen (hoevelen legaal, hoevelen illegaal, weten
wij niet) en werden, voorzover bekend, ca. zestienhonderd Joden gerefou-
leerd. Latere cijfers zijn uit het cijfermateriaal dat prof Ludwig vermeldt,
niet af te leiden: de Zwitserse statistiek kende slechts het begrip Zivilflücht-
linge; tot en met de maand augustus' 43 waren dat in overgrote meerderheid
Joden, maar van september '43 af (Italië capituleerde en heel Noord-Italië
kwam onder Duits bestuur te staan) namen vele duizenden Italiaanse burgers
(alsook in die ene maand meer dan twintigduizend Italiaanse militairen) de
wijk naar Zwitserland, zodat de cijfers betreffende de Zivilflüchtlinge geen

1Na de oorlog is dr. Rothmund in Zwitserland als zondebok voor alle inhumane
elementen in het Zwitserse vluchtelingenbeleid de woestijn ingestuurd, ons inziens
ten onrechte. Zonder dat wij hem willen vrijpleiten, willen wi] er op wijzen dat de
Zwitserse ministers wisten welk beleid hij voerde en dat ook het Zwitserse parle-
ment daaromtrent ingelicht was. Sterke krachten in Zwitserland deelden Roth-
munds afkeer van Joden, de positieve bereidheid om hen te helpen, was gering.
Het schijnargument : 'Wij hebben geen voedsel genoeg', deed bij velen opgeld.
Toen Rothmund in september '42 navraag deed bij alle Zwitserse kantonale
regeringen, hoeveel Joodse vluchtelingen zij te hunnen laste wilden laten komen,
was het totaal der ontvangen opgaven 448. Slechts één kanton heeft de Joden naar
verhouding veel hulp geboden: Basel-Stadt. Wij voegen nog toe dat de Zwitserse
regering zich in '43 veel moeite gegeven heeft, betrouwbare berichten omtrent de
massaleuitroeiing der Joden uit de Zwitserse pers te houden.
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