ZWITSERS VLUCHTELINGENBELEID

Van de op zijn minst zeven-en-twintighonderd gerefouleerden uit de
periode 1 augustus '42-1 augustus ‘43 moet men wel aannemen dat velen
omgekomen zijn. Het Zwitserse beleid heeft evenwel méér slachtoffers
gedist: zou Zwitserland in beginsel Joodse vluchtelingen toegelaten hebben,
dan zouden stellig veel méér Joden dan nu het geval was, getracht hebben,
het land te bereiken, en dat zou, zo veronderstellen wij, velen zijn gelukt.
Hoe dat zij, de lezer gelieve de datum 13 augustus *42 in het oog te houden;
dat was een soort waterscheiding: vé6r die datum werden niet alleen
Engelandvaarders maar ook Joodse vluchtelingen tot Zwitserland toege-
laten en na die datum vonden op grote schaal refouleringen van Joden plaats.

Eerste vraag: wat hebben de Nederlandse regering en haar vertegen-
woordigers tegen die refouleringen gedaan?

De gezant te Bern, mr. J. J. B. Bosch ridder van Rosenthal, heeft onmid-
dellijk ingegrepen. Toen hij op 13 of 14 augustus "42 vernam dat de Zwitserse
autoriteiten voornemens waren, enkele uit Nederland afkomstige Joden
(sommigen die op 13, anderen die op 12 augustus Zwitsers grondgebied
bereikt hadden) alsnog uit te wijzen, stelde hij zich met de Zwitsers in ver-
binding en bereikte hij dat allen: Nederlandse Joden zowel als Duits-Joodse
vluchtelingen uit Nederland, voorlopig in Zwitserland mochten blijven;
Bosch verklaarde daarbij op eigen gezag dat de Duits-Joodse vluchtelingen
na de oorlog naar Nederland zouden mogen terugkeren, ‘hetgeen hem’,
aldus het door de Enquétecommissie geciteerde rapport van de commissie-
Cleveringa® die later het beleid van Bosch te beoordelen kreeg, ‘als een
lofwaardige zelfstandigheid van optreden moet worden aangerekend’?; de
Nederlandse regering stond toen immers nog op het standpunt dat zij met
de vé6r 40 in Nederland opgenomen vluchtelingen niets te maken had.?

1 Dit was een door de minister van buitenlandse zaken na de oorlog ingestelde
commissie die de klachten tegen de Nederlandse officiéle vertegenwoordigers in
Frankrijk, Zwitserland, Spanje en Portugal te onderzocken kreeg; voorzitter was
de Leidse hoogleraar R. P. Cleveringa. 2 Eng., dl. VIa, p. 3. ® De gezant mocht
aan de nict-Nederlanders onder de Joodse vluchtelingen dus ook geen voorschotten
uitbetalen (gelijk eerder vermeld, zorgde voor hen een particulier comité). Hoe wist
hij nu of de betrokkenen al of niet Nederlands staatsburger waren? Op hun eigen
mededelingen terzake ging hij niet af maar hij liet de namen doorgeven aan de
bevolkingsregisters in bezet Nederland met verzoek hem nader bericht te sturen.
Er zijn, voorzover bekend, uit deze handelwijze geen rampen voortgevloeid, maar
wij kunnen ons levendig indenken hoe verontwaardigd de Joodse vluchtelingen
waren, toen zij bemerkten dat het gezantschap ter verificatie van hun nationaliteit
hun namen opgegeven had aan cen officiéle instantie in bezet gebied; velen vreesden
dat de Duitse bezetter, als hij de namen der vluchtelingen in handen kreeg, hun
familicleden met prioriteit zou deporteren.
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