
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

De legatie heeft ook nadien, telkens walmeer bericht binnengekomen was
dat zich ergens op Zwitserse bodem vluchtelingen uit Nederland bevonden
die gerefouleerd dreigden te worden, getracht, zulks te voorkomen. Het
staat wel vast dat zich met name van eind december '42 af, toen de Zwit-
serse grensbewaking instructie gekregen had, het opnemen van contact met
Nederlandse officiële vertegenwoordigers te voorkomen, menig geval
voorgedaan heeft waarbij Nederlanders gerefouleerd zijn zonder dat het
gezantschap daarvan iets bekend was.

Een algemeen protest tegen het Zwitserse toelatings- en refouleringsbeleid
heeft de gezant nagelaten, 'grote principiële nota's zijn', aldus een van zijn
ondergeschikten, 'nooit over de uitgewekenen geschreven.' 1 De gezant
kreeg daar ook geen instructie toe uit Londen. Wèl deed zich, vermoedelijk
in '43, één geval voor waarbij minister van Kleffens zich tot een scherp
protest genoopt achtte: Zwitserse autoriteiten hadden (notabene in strijd
met hun instructies) enkele Nederlandse oud-militairen aan de Franse grens
gerefouleerd. 'Ik ben toen zelfs', zo deelde van Kleffens aan de Enquête-
commissie mee, 'zo ver gegaan (dat heeft men mij tijdelijk in Zwitserland
kwalijk genomen, maar ik heb er nooit spijt van gehad), dat ik gezegd heb
dat zij er wel aan moesten denken dat de neutraliteit niet alleen voordelen,
maat ook plichten met zich bracht. Dat was hard gezegd, maar dat was
nodig.' 2 Accoord.
Was het, objectief gezien, minder nodig in augustus '42? Wij menen

van niet.

*

Wat de zorg voor uit Nederland ontsnapten betreft", willen wij weer onder-
scheid maken tussen de Joodse vluchtelingen en de Engelandvaarders.
waarbij wij overigens opmerken dat zich onder die Engelandvaarders
verscheidene Joden bevonden hebben: jongeren die dienst wilden nemen
bij de Nederlandse strijdkrachten.

1 Getuige R. B. van Lynden, Enq., dl. VI c, p. 902. 2 Getuige van Kleffens, a.v.,
p. 67. 3 Vóór mei '40 verbleven in Zwitserland een kleine tweehonderd Neder-
landers die afhankelijk waren van geldzendingen uit Nederland : een kleine honderd-
dertig gepensioneerden en ca. zeventig studenten. Aan dezen werd door de Corvo-
Londen toegestaan, uit Nederland geld te blijven ontvangen; bij moeilijkheden
betaalde het gezantschap te Bern voorschotten uit.
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