
'AUFFANGLAGER' IN ZWITSERLAND

Er zijn in totaal tot mei '45 ca. vijf-en-twintighonderd Nederlandse
ingezetenen (dat begrip sluit de tot Nederland toegelaten Duits-Joodse
immigranten in) in Zwitserland opgenomen, maar tot die ca. vijf-en-twin-
tighonderd behoorden ca. zevenhonderd bij wie dat pas in de laatstemaanden
van de oorlog het geval was: ca. vierhonderd in één transport uit het
Altersghetto Theresienstadt en driehonderd die Of in het kader van de arbeids-
inzet naar Duitsland gevoerd waren àf daar werkzaam waren geweest
in 'foute' formaties. Zwitserland nam dus ca. achttienhonderd Nederlandse
ingezetenen op die men als 'echte' ontsnapten kan aanduiden; onder hen
hebben zich vermoedelijk omstreeks veertienhonderd Joden bevonden.
De eerste ontsnapten arriveerden in '40 en '41. Medio juli' 42 waren het er

tweehonderdtachtig geworden, onder wie honderdvijftig personen die in
militaire dienst waren geweest.Wij nemen aan dat de resterende honderd-
dertig hoofdzakelijk Joden waren. Hoeveel beroeps- en reservemilitairen
na medio juli '42 Zwitserland binnengekomen zijn, weten wij niet, maar
wij veronderstellen dat van de in totaalongeveer tweehonderd Nederlanders
die van Zwitserland uit geholpen werden, via Frankrijk Spanje te bereiken,
velen tevoren in militaire dienst geweest waren; daarbij valt te bedenken
dat tot diegenen die krachtens Rothmunds instructie van 13 augustus '42
gerefouleerd moesten worden, juist die Joden behoorden die voor de
militaire dienst in aanmerking kwamen.
Wie als ontsnapte Zwitserland binnenkwam, werd, hetzij onmiddellijk,

hetzij na enige tijd (dat laatste bij illegaal binnengekomenen wier aanwezig-
heid op Zwitsers grondgebied natuurlijk niet onmiddellijk geconstateerd
werd) in verzekerde bewaring gesteld: in de grensstreek eerst in een politie-
bureau of gevangenis of in een andere gemakkelijk te bewakenlokaliteit, ver-
volgens dieper in Zwitserland in eenZ.g.Auffang/ager. In zulk eenAuffanglager
werd men meestal drie weken maar soms ook wellanger vastgehouden. Zo
waren ca. vijftig ontsnapte Nederlanders in de lente van '42 zes weken
ondergebracht in een aparte barak op het terrein van de gevangenis te
Fribourg (zie kaart VII op pag. 596); zij moesten er, aldus één hunner,
J. S. Hoek, 'op het land werken en helpen bij het rooien van aardappelen.
Dat laatste was maar gelukkig, want we kregen slecht te eten'; het was een
gemengd gezelschap: 'cadetten, zwarthandelaren, avonturiers, Joden,
studenten en mariniers' - de stemming was goed: 'Ik geloof niet dat ik
gedurende de oorlog ooit meer heb gelachen dan in dit Zwitserse kamp.' 1
De Nederlanders die in de Auffanglager opgenomen waren, mochten zich

1J. S. Hoek: 'Een bijzondere missie' (z.d.), p. 4 (Doe II-I273, a-r).
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