
'HOTELKAMPEN'

treren: zij die in staat geacht werden, op het land of in de bossen te werken
dan wel graafarbeid te verrichten, kwamen in de werkkampen terecht
(daarin waren tevoren ook al andere ontsnapte Nederlanders opgenomen)
en de overigen, hoofdzakelijk oudere Joden en Joodse gezinnen, werden
niet langer over pensions verspreid maar in leegstaande hotels ondergebracht.
Wij willen het eerst over die 'hotelgroep' hebben, waarbij wij om te

beginnen opmerken dat niet allen die een plaats in de hotels toegewezen
kregen, daar ook moesten blijven: sommigen mochten op medische gronden
elders een woning huren en daar hun eigen huishouden voeren. De 'hotel-
groep' kwam in drie hotels terecht die in of bij Montreux gelegen waren.
Die hotels stonden onder Zwitserse Lagerleiter. Personeel was er niet: de
inwonenden moesten zelf voor hun huishouden zorgen.' In materieel
opzicht hadden zij, dank zij de hulp van het gezantschap, geen reden tot
klagen, 'de Nederlandse vluchtelingen', aldus een der ontsnapten, S.Wijn-
bergen, 'hadden het naar mijn mening beter dan de vluchtelingen uit welk
ander land ook." Men kreeg enig geld om kleding aan te schaffen, alle
verblijfkosten werden door de legatie voorgeschoten en men ontving
zakgeld. In een van de hotels werden ten behoeve van de vluchtelingen
japonnen vervaardigd, in een ander hotel werd een schoenmakerij gevestigd.
Er werden door een Culturele Commissie talrijke cursussen georganiseerd,
o.m. in de moderne talen. Kinderen konden onderwijs volgen: lager onder-
wijs aan de Julianaschool te Clarens, voortgezet onderwijs aan het Prinses-
Beatrix-lyceum te Glion. Was met dat al het verblijf in de hotelkampen
aangenaam? Neen. Het was uit te houden, maar men was er voor onbepaalde
duur (en de oorlog leek wel eindeloos) samengebracht met lotgenoten die
men niet uitgekozen had. Meer nog. 'U moet niet vergeten', zo zette
Wijnbergen aan de Enquêtecommissie uiteen,

'dat de mensen die er waren (nog daargelaten dat er verschillendenbij waren
die geen mooie staalkaart van Nederlanders waren), veel ellende hadden. Zij
hadden ouders, kinderen, broers en zusters in de kampen in Duitsland. Veel
mensenwaren niet geheelnormaal ; zijwaren boven hun zenuwen, zeernerveus.
Wat met hen gebeurde, geschieddeniet altijd met tact. Wanneer ze polenta te
eten kregen, zeiden zij: 'Dat zwijnenvoedselgeven ze èns maar te eten!' ...
Verschillendemensen vertikten het om te werken" en wilden alleenmaar eten
en drinken.' 4

1 Met steun van de Zwitserseautoriteitenwerd, hoewel ritueel slachtenin Zwit-
serlandverbodenwas,in eenvan dehotelseenritueleafdelingingericht. 2 Getuige
S. Wijnbergen, Enq., dl. VI c, p. 437. 3 D.w.z. in het huishouden. 4 Getuige
S.Wijnbergen,Enq., dl. VI c, p. 437.
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