HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

geplaatst die het, zoals wij eerder weergaven, in Genéve nogal bont had
gemaakt. Later kwamen de Nederlanders nog in andere kampen terecht: in
vijf kampen in Frans-Zwitserland en in een in Aarau. Dat laatste kamp, het
kleinste, was, schijnt het, het beste. “Wij bivakkeerden’, aldus Max de
Metz, een der in Aarau geplaatste Joodse jongeren,

‘in twee grote houten barakken . . . De bedoeling was dat wij daar een renbaan
zouden aanleggen ... Overdag lagen we om beurten in de zon tussen het riet
terwijl er één op de uitkijk stond. Als er iemand aankwam, werd er geroepen:
‘Jongens, schijnbewegingen maken!” Als het drie druppeltjes regende, dan
zeiden we tegen de voorman: Tacques, we rukken niet uit, want het regent.
Staat in de reglementen!” Die man werd gek van ons... We kregen goed te
eten . . . De sfeer was prima in dat kamp.’?

Elders had men het moeilijker. Anders dan in Aarau moest in de meeste
kampen stevig aangepakt worden. Er heerste een militair regime, militairen
hadden er ook de leiding en daarvoor waren veelal niet de meest zachtzinnige
Zwitserse onderofficieren uitgekozen. Dezen plachten met hun eigen recruten
al niet zonder hardheid om te gaan - bij de aan hun zorgen toevertrouwde
buitenlanders legden zij er nog een schepje bovenop. Vergeleken met
anderen hadden de Nederlanders overigens twee voordelen: zij zaten niet
in kampen waar zich ook ontsnapten van andere nationaliteit bevonden
(dat had het gezantschap weten te bereiken), en zij beschikten, als zij om
de zes weken drie dagen vrij hadden, over voldoende, van het gezantschap
ontvangen zakgeld; er waren velen die in steden als Genéve en Lausanne
behoorlijk de bloemetjes buiten zetten (de zakgelden werden begin 43
verlaagd). Die drie dagen vrij waren evenwel niet meer dan een korte
onderbreking in een bestaan dat door de meesten als tamelijk zinloos
ervaren werd. Sommigen werden er uitgesproken recalcitrant van: dezen
kwamen dan in een strafkamp bij Bellechasse terecht, waar een bij uitstek
harde tucht gehandhaafd werd.

Het gezantschap deed meer dan zakgelden uitbetalen: het organiseerde
cursussen in de werkkampen, het liet er voordrachten houden en films
vertonen en zond er in de wintermaanden ski’s naar toe — ja, maar de Enge-
landvaarders onder de ontsnapten hadden Nederland niet verlaten om in
Zwitserland te ski'en, laat staan er in een werkkamp te zitten. Zij wilden
Engeland bereiken.

1 M. de Metz in NRC-Handelsblad, 8 febr. 1978.
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