GENERAAL VAN TRICHT

Generaal van Tricht, militair attaché aan de legatie te Bern, had zich als
voornaamste taak gesteld, Engelandvaarders uit Zwitserland naar Spanje
en Portugal af te voeren, zo mogelijk legaal en anders illegaal. Was hem
bekend dat minister van Kleffens eigenlijk niet wenste dat van de legaties
uitillegaal opgetreden werd ? Zo ja (wij kunnen de vraag niet beantwoorden),
dan heeft hij zich van die wens niets aangetrokken. Natuurlijk streefde
hij er naar om, wat zijn illegale werkzaamheden betrof (wij herinneren er
aan dat hij van begin ’44 af ook een eigen illegale verbinding met Nederland
had: de Zwitserse Weg B), met voorzichtigheid op te treden: liep hij tegen
de lamp, dan zou het gezantschap gecompromittecrd zijn. Aanwijzingen
op illegaal gebied gaf hij dus bij voorkeur mondeling; legde hij ze in
brieven neer, dan stelde hij de eis dat de ontvangers die brieven onmiddellijk
zouden verbranden (hetgeen niet steeds gebeurd is).

Aanvankelijk, d.w.z. in '41 en in de eerste maanden van ’42 zag van
Tricht niet recht, hoe hij de evacuatietaak moest aanvatten. Wel bevorderde
hij dat Engelandvaarders die op eigen gelegenheid naar Spanje wilden gaan,
paspoorten kregen waarop hun geboortedata vervalst waren (zij moesten
blijkens hun paspoort jonger dan achttien of ouder dan een-en-veertig jaar
zijn), maar voor het vertrek van wat grotere groepen kon hij niet zorg-
dragen. Het gevolg was dat Engelandvaarders die bij het gezantschap
aanklopten, in die tijd nogal eens tot hun ergernis te horen kregen dat zij
eigenlijk beter naar bezet Nederland konden terugkeren. In de lente van
"42 evenwel zag van Tricht een mogelijkheid om wel degelijk groepen
Engelandvaarders af te voeren. De Amerikaanse Joint had in die tijd bereikt
dat elke veertien dagen een verzegelde trein met Joodse vluchtelingen (wij
weten niet of zich onder hen Nederlanders bevonden hebben) uit Zwitser-
land naar Spanje mocht rijden; dat waren vluchtelingen die door de zorgen
van de Joint in Spanje of Portugal scheep konden gaan naar het westelijk
halfrond. Die treinen stonden onder Zwitserse controle en van Tricht kon
bewerkstelligen dat enkele tientallen Engelandvaarders mochten meereizen.
De Zwitsers hadden in het algemeen tegen het vertrek van Engelandvaarders
geen bezwaar — voorwaarde was natuurlijk wél dat de Duitsers niets merkten.
Helaas raakte die ontsnappingsweg in juni ’42 aan de Duitsers bekend. Er
volgde een Duits protest bij de Zwitserse regering en van 14 juni af kon
van Tricht niet langer gebruikmaken van de verzegelde treinen. Hij slaagde
er toen in, van de Spanjaarden verlof te krijgen dat enkele Engelandvaarders
uit Zwitserland en Vichy-Frankrijk van Marseille uit met cen Spaanse boot
mochten vertrekken naar Curagao; aan die Engelandvaarders gaf hij, voor-
zover zij konden zwemmen, advies, bij het passeren van Gibraltar overboord
te springen en naar die Britse oorlogshaven te zwemmen. Sommigen
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