
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

deden dat, maar werden daarbij door de Spanjaarden ontdekt en dezen, die
woedend waren (Duitse spionnen hadden alles kunnen waarnemen),
verleenden aan verdere transporten uit Marseille geen medewerking. Erger
nog: op 2 juli maakte Vichy-Frankrijk, dat door de Duitsers onder druk
geplaatst was, bekend dat Nederlanders die zich uit Zwitserland naar
Spanje wilden begeven, voortaan geen doorreisvisum zouden krijgen. Een
en ander betekende dat door Vichy-Frankrijk een clandestiene 'lijn' moest
worden opgebouwd. Geen simpele opgave! Van Tricht had er geen per-
soonlijke ervaring in. Gelukkig kwamen in september, vluchtend via hun
eigen 'lijn', J. G. van Niftrik en zijn echtgenote Zwitserland binnen die
van de herfst van '40 af hun woonhuis te Putte (Noord-Brabant) dat pal
op de Belgische grens stond, beschikbaar gesteld hadden om de Nederlands-
Belgische grens te passeren; er was toen van Putte uit een 'lijn' tot Zwitser-
land opgebouwd en via die 'lijn' waren ruim honderd Engelandvaarders,
grotendeels militairen, ontkomen, de meesten tot in Zwitserland. In de
organisatie in Nederland had zich evenwel een verrader ingedrongen,
vandaar dat de van Niftriks de wijk moesten nemen.

Zij werden onmiddellijk als helpers door van Tricht aangetrokken en
begonnen van Genève uit, waar zij zich vestigden, een 'lijn' via Vichy-
Frankrijk op te bouwen. Deze was nog niet gereed toen de Duitsers medio
november Vichy-Prankrijk binnenrukten. Tal van moeilijkheden vloeiden
hieruit voort, niettemin konden nog vóór eind' 42 twaalf Engelandvaarders
via de nieuwe 'lijn' doorgegeven worden, van wie er overigens twee de
tocht afbraken en naar bezet Nederland terugkeerden. In '42 en in de eerste
maanden van '43 bleef de 'lijn' in stand en bovendien was van Tricht in de
tweede helft van '43 met medewerking van verscheidene Zwitsers in staat,
een aantal Engelandvaarders naar Spanje te smokkelen in goederenwagons
die voor het transport van aardappelen gebruikt werden. In totaal konden
in '43 ruim tachtig Engelandvaarders vanuit Zwitserland Spanje bereiken
(tien anderen vielen in Duitse handen), en aan hen waren twee uit krijgs-
gevangenschap in Duitsland ontsnapte Britse opperofficieren (generaals) en
één Belgische officier toegevoegd. Het overschrijden van de Zwitserse grens
vormde toen geen probleem meer: de Zwitserse politie, soms ook de Zwit-
serse geheime dienst, gaf doorlaatb ewij zen af die aan de Grenzschutz getoond
konden worden - bij de door de Duitsers gecontroleerde Franse grens
begonnen natuurlijk de moeilijkheden.

Die moeilijkheden werden geringer toen Weidner in de lente van '43
bij zijn eerste bezoek aan Genève precies kon aangeven, op welke punten
men de beste kans had, Frankrijk binnen te komen. Ook deelde Weidner
aan de van Niftriks mee dat, wanneer er op lUID'lijn' onvoorziene moeilijk-
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