
VLUCHTWEG NAAR SPANJE

heden kwamen, Engelandvaarders gebruik konden maken van het hotel
'Le Panier Fleuri' bij Toulouse. Inderdaad, in oktober bleek de 'lijn' van de
van Niftriks 'stuk' te zijn; een groep Engelandvaarders kreeg toen opdracht,
van Agde uit (zie kaart VI op pag. 567) de 'lijn' nieuw op te bouwen. In
Agde moesten zij zich vervoegen bij een fotohandelaar die hen met zekere
Pierre in contact kon brengen. Pierre bleek al acht maanden tevoren ver-
dwenen te zijn. 'Wij gingen dus', aldus een der Engelandvaarders,

'naar Toulouse. Toen wij daar aankwamen, zagen wij dat onze contactpunten
daar ook niet meer bestonden. Als laatste adres en als laatste toevluchtsoord
had men ons een heel klein hotelletje opgegeven, vlak buiten Toulouse. Wij
moesten dat vinden en in arren moede zijn wij bij een taxichauffeur gaan vragen,
die ons in het Hollands antwoordde: Jullie zijn mijn zoveelste vrachtje dat ik
naar dat hotel moet brengen. Stap maar in, het kost je mets" ... (Het was) een
Fransman die in Nederland geweest was ... Wij zijn naar dat hotel gegaan dat
'Le Panier Fleur!' heette en wij hebben daar een Spanjaard gevonden, die ons
toen 7 000 francs heeft laten betalen! en ons in contact heeft gebracht met iemand
die ons verder zou brengen tot aan de Pyreneeën, respectievelijk tot één of twee
kilometer buiten de z.g. zane interdite'?

- de groep kwam veilig Spanje binnen en zond van daaruit natuurlijk on-
middellijk per post een verslag van haar bevindingen aan de van Niftriks.

Begin' 44 werd het gebruikmaken van de 'lijn' via Toulouse nog riskanter
dan het tevoren al was, o.m. doordat de meeste adressen waarvan 'Dutch-
Paris' gebruik gemaakt had, gelijk al vermeld, 'opgerold' waren. Nadien
konden tot aan de bevrijding van Zuid-Frankrijk (augustus-september' 44)
nog maar heel weinig Engelandvaarders vanuit Zwitserland Spanje bereiken,
als laatsten van de in totaal tweehonderd aan wie dat, gelijk gezegd, van de
lente van '42 af gelukt was.

Spanje

Wie uit Zwitserland of zelfs uit bezet Frankrijk in Spanje arriveerde, kwam
er wel in een heel ander land terecht: arm, uitgeput door een bloedige
burgeroorlog (1936-'39) die op een totaal van ca. vier-en-twintig miljoen
inwoners ruim zeshonderdduizend doden had gevergd. Honderdduizenden
die er de republiek hadden trachten te verdedigen tegen generaal Franco

1 Ca. f 250. 2 Getuige C. M. Beets, Enq., dl. VI c, p. 99.
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