
HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

en zijn autoritair-fascistische aanhang, zaten er gevangen alsook talloze
buitenlandse vrijwilligers, hoofdzakelijk communisten (onder hen ruim
twintig Nederlanders) die deel hadden uitgemaakt van de in het republi-
keinse leger ingevoegde Internationale Brigade. 'Op elke vier mannen in
Spanje', zo schreef in '41 de Engelandvaarder P. L. d'Aulnis de Bourouillin
Spanje in zijn dagboek, 'is zeker één gevangene en zeker een ander bewaker
van gevangenen. De derde is militair of bedelaar of verminkt door een
geslachtsziekte, terwijl tenslotte de vierde voor alle vier het geld tracht te
verdienen. '1

Van de staat van uitputting waarin het land verkeerde (de cijfers van
d'Aulnis moet men natuurlijk niet letterlijk nemen), was Franco zich scherp
bewust. Dat het Derde Rijk hem in belangrijke mate geholpen had, de
republikeinen te verslaan, betekende niet dat hij bereid was, het lot van
zijn land aan dat van Duitsland te verbinden; beseffend dat lang niet vast-
stond dat Hitler het door de Verenigde Staten gesteunde Engeland op de
knieën zou kunnen dwingen, was hij in de zomer van '40 een voorzichtige
koers gaan varen. Zeker, hij had een grondige afkeer van de demoeratie en
van het communisme, maar wat hij voor de belangen van Spanje hield,
stond bij hem voorop en voor onderschikking aan Hitler, laat staan aan
Mussolini, voelde hij niets.Wel bewerkstelligden zijn politieke verbonden-
heid met - en zijn economische afhankelijkheid van Duitsland dat Duitsers
van '40 af in Spanje veel invloed hadden, maar van eind' 42 af (na de grote
ommekeer in de oorlog dus) ging Franco zijn draai nemen. Dat alles was
van invloed op het Spaansevluchtelingenbeleid: het werd een resultante van
de pressie die door Duitsland en de contra-pressie die door de Verenigde
Staten en Engeland uitgeoefend werd.
Tegen toelating van Joodse vluchtelingen had het Spaanse regime geen

bezwaren, maar het eiste wèl dat dezen zo spoedig mogelijk naar elders
zouden doorreizen. Dergelijke vluchtelingen kwamen legaal, d.w.z. met
een Spaans visum, Spanje dus niet binnen, tenzij hun afvoer naar Portugal
of een ander land geregeld was; dat laatste is volgens de opgave van
van Harinxma, de Lissabonse vertegenwoordiger van de regerings-
commissaris voor de vluchtelingen, vóór de bezetting van Vichy-Frankrijk
(medio november '42) ten aanzien van twaalf- tot dertienhonderd gelukt."
Ook aan andere personen werden visa alleen verstrekt wanneer vaststond
dat zij Spanje spoedig zouden verlaten, en onder Duitse druk was daarbij

1 P. L. d'Aulnis de BOUIOUil1: 'Dagboek', p. 40 (RvO). 2 Van Harinxma spreekt
van veertien- tot vijftienhonderd officieel toegelatenen, maar daarvan moeten een
kleine tweehonderd Engelandvaarders afgetrokken worden.
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