HULP AAN ENGELANDVAARDERS EN JOODSE VLUCHTELINGEN

bepaald dat in het geheel geen visa verstrekt zouden worden aan mannelijke
personen tussen de achttien en de een-en-veertig jaar: de leeftijdsgrenzen
waarbinnen de meeste Engelandvaarders vielen. Op die regel werden wel
uitzonderingen gemaakt; wij vermeldden al dat van Harinxma in mei *42
via het Nederlandse gezantschap te Madrid Spaanse visa wist te verwerven
voor een kleine tweechonderd Engelandvaarders die in Vichy-Frankrijk
vastzaten en die, nadat hun scheepspassage in dollars betaald was, via de
Noordspaanse havenstad Bilbao afgevoerd mochten worden, en wij nemen
aan dat de vervalsing van de geboortedata op de paspoorten waartoe van
Tricht in Zwitserland overgegaan was, menigmaal door Spaanse functio-
narissen door de vingers is gezien, maar dat alles neemt niet weg dat de
Spanjaarden, wat het toelaten van vreemdelingen betrof, tot begin ’43
stroef waren. Wie clandestien de Pyreneeén overtrok, werd vrijwel steeds
gearresteerd (dat gold ook voor illegaal binnenkomende Joodse vluchtelingen
die, anders dan in Zwitserland, nimmer gerefouleerd werden), in een
gevangenis gestopt en vervolgens veelal in een groot ‘internationaal’
interneringskamp opgesloten dat zich in Miranda de Ebro bevond. Had men
als Nederlander zulk een gevangenis of dat kamp door interventie van het
gezantschap of een der consulaten kunnen verlaten, dan kreeg men een
gedwongen verblijf in Madrid opgelegd en begon het wachten op het
Spaanse uitreisvisum (salida) dat slechts verstrekt werd als men het Portugese
inreisvisum kon tonen — een visum dat de Portugezen op hun beurt slechts
afgaven als het vertrek uit hun land geregeld was. Engelandvaarders werden
in de jaren '41-'43 vaak van het kastje naar de muur gestuurd: ‘Spanje zei’,
aldus een hunner, ‘dat, indien men een permit had voor Portugal, men een
salida kreeg, en Portugal zei, dat, indien men een salida had, men een permit
kreeg. Alsof men er nog nooit van had gehoord, gebeurde iedere keer
hetzelfde spelletje, net zo lang tot er een toegaf. Wanneer men een tijd niet
toegaf, gingen er maanden overheen.’> Zoals wij al eerder uiteenzetten,
werd het eind ’43 voordat Somer, hoofd van het Londense Bureau Inlich-
tingen, er in slaagde, de afvoer van Engelandvaarders uit Spanje belangrijk
te versnellen. Voordien hadden de Spaanse autoriteiten vooral de Neder-
landers vaak laten wachten. In de zomer van ’36 namelijk, bij het uitbreken
van de Spaanse burgeroorlog, had een aantal aanhangers van Franco in het
republikeinse Madrid asyl gevonden in de Nederlandse legatie — die aan-
hangers waren naar Nederland afgevoerd en de Nederlandse regering had
hun, in tegenstelling tot andere regeringen, geen verlof gegeven, naar Spanje
terug te keren voordat de burgeroorlog ten einde was. Dat gebeuren werd

1 Getuige F. Horn, Eng., dl. VI ¢, p. 844.
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